
 
 

  Ontmoetingskerk

In de hele parochie Heilige Drie-eenheid worden deze maand lang houdbare 

goederen ingezameld voor de voedselbank. Hiervoor staat ook in de 

Ontmoetingskerk een rode krat. Meer info vindt u op de folder die in de hal ligt. 

Maranathakerk/Ontmoetingskerk 

Vanaf 29 september in de Ontmoetingskerk of 13 oktober in de Maranathakerk 

kunt u lege rugzakjes en een flyer mee krijgen. Het is de bedoeling dat de zakjes 

gevuld worden met schoolmaterialen voor kinderen in het grensgebied tussen 

Roemenië, Hongarije en Oekraïne.  

Als kinderen daar naar school gaan moeten zij zelf schoolmateriaal meenemen, wat 

voor veel ouders een probleem is. 

Op de flyer staat waarmee de zakjes precies gevuld worden. Het is fijn als u zich 

houdt aan de aangegeven artikelen en aantallen, dan krijgen alle kinderen ongeveer 

hetzelfde. U hebt verder zelf de keuze hoe de schriften, pennen, het etui en 

dergelijke eruitzien. De gevulde rugzakjes worden door de Nijmeegse stichting Surya 

naar een of meer van de armste dorpen in Centraal Europa gebracht. De laatste 

inleverdatum is zondag 3 november. Fijn als u ook een rugzakje wilt vullen! Bedankt 

namens de Oecumenische werkgroep. 

 

Ontmoetingskerk, 1 okt, 10,00

Elke eerste dinsdag van de maand is er een gezellige (oud)-medewerkers koffie van 
10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Gebleken is dat men het heel leuk 
vindt elkaar weer te ontmoeten. Alle (oud)medewerkers zijn welkom om aan te 
sluiten. De eerstvolgende is dinsdag 1 oktober. 

4 okt, 19.30-21.00

De veranderingen in ons klimaat en de nadelige gevolgen daarvan voor mensen, 

dieren en planten kan niemand meer ontgaan. In oktober en november willen we 

vanuit drie groepen bezorgde christenen in de kerken aandacht hiervoor vragen met 

een bezinningsprogramma getiteld ‘Heel de aarde’. We hebben drie soorten 

activiteiten, met het accent op bezinning, bewustwording en bewustdoen, onder 

meer met vieringen, lezingen, gesprekken, een maaltijd en challenges. We nodigen 

jullie van harte uit bij de opening op vrijdagavond 4 oktober 19.30 -21.00 uur in de 

Molenstraatkerk. Dit is een gebedsviering m.m.v. jongerenkoor Les Etoiles. 

 

Ontmoetingkerk, 5 okt, 18.30  

Op 1 oktober 1994 startte Joska van der Meer na haar studie Theologie als pastoraal 

werker in de Johannes-en Jacobusparochie. Het oecumenische en wijkgerichte 

karakter van de Ontmoetingskerk sprak haar aan. Nu 30 jaar later is zij dankbaar dat 

door de inzet van velen nog steeds het vuur van de rijke christelijke geloofstraditie 

wordt doorgeven en de kerk haar naam waar maakt als een ontmoetings- en 

bezinningsplek voor allerlei verschillende parochianen en wijkbewoners. Op 

zaterdag 5 oktober 18.30 uur is er een viering vol dankbaarheid voor zoveel jaren 

van gedeeld lief en leed, hoop en geloof aan God. U bent van harte welkom om 

samen te bidden en te vragen om zegen voor de toekomst. Na afloop is er koffie en 

een drankje om elkaar te ontmoeten. 
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uit deze dienst gaan met een hartelijke 

groet van de gemeente naar ……... 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor: Buiten de boot. 

De tweede collecte is bestemd voor 

PGN, onderhoud gebouwen 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen 



 
 

    Ontmoetingskerk, 7 okt, 19.30  

Ruimte voor rouw is een groep die is bedoeld voor ieder die een dierbare verloren is 

aan de dood. Het is een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de 

week samen op maandagavonden en hebben 6 bijeenkomsten met elkaar. Er zijn 

verschillende thema’s waarin we ervaringen delen en bemoediging zoeken met 

bijvoorbeeld muziek en gedichten.  

Als u iemand verloren hebt, bent u van harte uitgenodigd mee te doen.  

Wanneer: maandag 7 okt, 21 okt, 4 nov, 18 nov, 2 en 16 dec. 

Tijd:  19.30 - 21.00 uur  

Waar:  Ontmoetingskerk (Meijhorst 7033, Nijmegen) 

De rouwgroep wordt geleid door: 

pastor Els Geelen, (Parochie Heilige Drie-eenheid Nijmegen) en 

ds. Wouter Slob, (Protestantse Gemeente Nijmegen/Landwijk). 

We hopen dat u het fijn vindt om deel te gaan nemen en vragen u dat bij een van 

ons te melden. Mocht u nog vragen hebben over de groep of over uw deelname, 

dan kunt u ook contact opnemen. 

ds. Wouter Slob 06 19 17 78 44 / wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  

pastor Els Geelen 06 29 11 02 12 / e.geelen@h3eenheid.nl 

      Ontmoetingskerk, 12 okt, 9.00 – 16.00   

Op zaterdag 12 oktober aanstaande is er in en rond de Ontmoetingskerk weer de 

Klaasmarkt. U vindt er goede en zorgvuldig gesorteerde tweehandsgoederen. U kunt 

op er van alles kopen tegen een schappelijke prijs: speelgoed, puzzels, boeken, CD’s, 

huishoudelijke artikelen, kleding, sieraden, schoenen, tassen, kunst en antiek, 

woningdecoratie, lampen, Electra, klein meubilair, gordijnen, handdoeken, 

beddengoed. U kunt ook alvast uw kerstartikelen inslaan. Uiteraard zijn er ook 

traditiegetrouw oliebollen en koffie en appeltaart als rust- en ontmoetingsplek in de 

gezellige drukte.  

Ontmoetingskerk, 12 oktober

Op de Klaasmarkt komt ook een plantjeskraam, waar we als gemeente en parochie 

uitdelen vanuit onze eigen tuinen. De schepping geeft in overvloed! Bijvoorbeeld 

van aardbeiplanten, herfstaster, persicaria en dergelijke is eenvoudig een stukje af 

te steken en op te potten, zodat anderen volgend jaar ook van deze plantjes in de 

tuin of op het balkon kunnen genieten. Doe je mee? Je kan dan nu alvast stekjes 

oppotten, zodat de kans dat ze doorgroeien groter wordt. Je kunt ook zaadjes in een 

zakje doen. Doe je er een briefje bij met wat het is? We laten nog weten wanneer 

en waar je de potjes en zakjes kan inleveren. Dat zal kort voor de Klaasmarkt zijn. 

Deze plantjesactie is onderdeel van het programma “Heel de aarde’. 
 

     Ontmoetingskerk, 11/12 okt. 
Ook dit jaar zal de gebakkraam weer aanwezig zijn bij de Klaasmarkt. 

Wij zijn weer op zoek naar eigen gemaakte jams, gebakken koekjes, cakejes, 

boterkoek, taartjes, honing, walnoten enz. 

Wil je nog een bijdrage leveren aan de gebakkraam, dan kun je jouw bijdrage vrijdag 

11 oktober in de kerk afgeven. 

 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal overmaken. 

 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 
Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 
 

  
Stevenskerk met veel kinderen 

06-10 10.00  ds. Wouter Slob  

Maranathakerk 

13-10 9:30  Werkgroep Diaconie 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wil 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

  
Kopij kunt u vóór 6 oktober per e-mail 

insturen aan over&weer@kerkinactie-

nijmegen.nl 

 

mailto:wouter.slob@pkn-nijmegen.nl
mailto:e.geelen@h3eenheid.nl
mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl


 

  

Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 275: 1, 3, 4 en 5 - Allen 

                   

Oud:  Wij zijn samengekomen in de Naam van de Vader, 

de Zoon en de Heilige Geest            

Allen: Amen 

 

Oud:  Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Oud: die trouw is tot in eeuwigheid 

Allen: en het werk van Zijn hand niet loslaat. 

 
    

Oud.:  U danken wij, Heer onze God, bron van alle goed, 
dat U ons bijeen brengt. 

        U danken wij voor het licht in onze ogen om elkaar 
te kunnen zien. 

Allen: U danken we voor de klanken van onze stem om 
elkaar te begroeten, de lofzang te zingen. 

Oud.: U danken we voor het geluid in onze oren om 
verhalen van hoop te horen, geraakt door muziek, 
gevoed met goede woorden. 

 
       U danken we o God, met al wat in ons leeft. 
Allen: Kom dan in ons midden met Uw Woord, met Uw 

Heilige Geest. 
Oud.: Dat we in de ander ook Uw gestalte zien. 
       Dat onze lofzang, vanuit de diepten, tot in Uw 

hemel reikt. 
Allen: Dat het Uw verhaal is dat ons troost en dat ons 

stoort. Dat het tonen van Uw liefdeslied zijn die 
ons raken en richten. 

Oud.: Dat het Uw Eeuwig woord is dat ons opwekt en 
gaande houdt, op weg naar Uw grote toekomst,        
die komt… 

Allen: Amen. 

 
Zingen:  Laat de kinderen tot mij komen 

Vg:  De Heer zal bij u zijn 

Allen: De Heer zal u bewaren 

 

Vg:  Laten wij de Heer om ontferming aanroepen en Zijn 

naam prijzen  

Allen: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde 

Zingen: Lied 653: 1, 5 en 7 Allen    

Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst gaan. 

 

: Jacobus 4, 11 - 17 

Zingen:  Lied 19a, voorzang door Cantorij 

: Marcus 9: 38 – 50   

Acclamatie: 335 Cantorij 

Zingen:  Lied 127a, Cantorij 1 en 2, Allen 3 en 4 

Acclamatie: God van liefde 

Acclamatie: Lied 1005 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons 

iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het 

kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid. Amen.  

  

Slotlied: Lied 1014: 1 Allen, 2 Cantorij 3 en 5 Allen 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 


