
 
 

 
Ontmoetingskerk, 21 okt., 19.30- 21.00 

Ruimte voor rouw is een groep die is bedoeld voor ieder die een dierbare verloren is 
aan de dood. Het is een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. 
We komen om de week samen op maandagavonden en hebben 6 bijeenkomsten 
met elkaar. Er zijn verschillende thema’s waarin we ervaringen delen en 
bemoediging zoeken met bijvoorbeeld muziek en gedichten.  Als u iemand verloren 
hebt, bent u van harte uitgenodigd mee te doen. 
Wanneer:   21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december 
Tijd:             19.30 - 21.00 uur uur 
Waar: Ontmoetingskerk (Meijhorst 7033, Nijmegen) 
Voor vragen en/of aanmelding kunt u contact opnemen met de begeleiders van de 
groep: ds. Wouter Slob     06 19 17 78 44     wouter.slob@pkn-nijmegen.nl 
             pastor Els Geelen   06 29 11 02 12    e.geelen@h3eenheid.nl

 

Vacature

Vanaf november zal de uitgifte van de Voedselbank niet meer plaatsvinden in de 

Ontmoetingskerk. Er komt een winkel in winkelcentrum Dukenburg waar mensen 

zelf kunnen kiezen welke producten ze meenemen. Hiermee dreigt helaas ook een 

einde te komen aan een ontmoetingsplek met lotgenoten en gratis koffie. Samen 

met een aantal huidige cliënten willen we daarom vanaf november op 

vrijdagmorgen een Ontmoetingscafé starten in de Tuinkamer.  

Er zal koffie en thee zijn, brood en soep, lotgenoten en een pastor die een luisterend 

oor biedt en regelmatig aanvullende activiteiten zoals bijv kledingreparatie en de 

kapper.  

Om dit goed te kunnen organiseren zoeken we 2 coördinatoren. Zij zijn op 

vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.30 uur beurtelings aanwezig, zorgen samen met de 

vrijwilligers (ex)voedselbankclienten en de koster dat alles klaarstaat, goed verloopt 

en weer opgeruimd wordt.  

Vooraf zorgen zij dat de inkopen geregeld zijn, houden de financiën bij en regelen 

het rooster van de vrijwilligers en PR.  

Meer informatie of aanmelden bij pastor Joska van der Meer of pastor Els Geelen.  

 

                                                                                       mededeling  

Een aantal gemeenteleden maken gebruik bij kerkbalans van de automatische 

incasso en had aangegeven dat in de maanden januari, februari en maart een 

automatische incasso mocht worden afgeschreven. Helaas is in deze maanden de 

automatische incasso niet uitgevoerd. Om dit te herstellen worden de bedragen 

alsnog geïncasseerd in de komende maanden, oktober, november, december.  

We hopen op uw begrip. Excuses voor het ongemak 

met vriendelijke groet,  College van Kerkrentmeesters  
  

bij ds. Wouter Slob, 23 okt. 19.30-20.30 

In het programma KidCat komen kinderen in aanraking met het christelijk geloof. 

Eenmaal op de middelbate school is het tijd voor wat stevigere kost.  

 

Ontmoetingsgroep                Ontmoetingskerk, 30 okt., 20.00-22.00 

Leetijd:  0ngeveer 30-50 jaar 

Begeleiding door Joska van der Meer en Marije Klijnsma 
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De bloemen uit de dienst gaan met een 

hartelijke groet vanuit de gemeente  

naar ……. 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor algemeen 

diaconaal werk. 

De tweede collecte is bestemd voor PGN 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 



 
 

 

 

                                                 Bartholomeuskerk, 16 nov., 14.00  

Laat je onderdompelen in de rustgevende Taizé-muziek. Op zaterdagmiddag 16 

november kun je in de kleine Bartholomeuskerk meedoen aan een zangworkshop 

met aansluitend een korte viering waarin de ingestudeerde liederen terugkomen. 

Taizé is een oecumenische gemeenschap in Frankrijk. Zij maken daar eigen liederen. 

Het zijn meditatieve korte liederen in verschillende talen die een tijd herhaald 

worden. 
Tijdens een workshop van 2 uur leren we onder energieke leiding van Marleen 

Moggré verschillende Taizéliederen. 

Iedereen die zin in zingen heeft kan meedoen aan de workshop. Niveau is niet 

belangrijk, het gaat om enthousiasme. 

Je kan je tot 11 november opgeven via inspiratie@pkn-nijmegen.nl 
We vragen een vrijwillige bijdrage. 
Plaats: Kleine Bartholomeuskerk, Nieuwe Holleweg 2, Beek 

Tijd: 13.45(inloop) en aanvang 14.00 uur; de workshop duurt tot ongeveer 16.15 u.  

Aansluitend hebben we om 16.30 een Taizéviering, die ook bij te wonen is zonder 

deelname aan de workshop.  Het thema is  dankbaarheid. 

 

 

 

 
In november kiezen jongeren het bijbelverhaal dat ze gaan spelen tijdens het 

jongerentheaterweekend op 25 en 26 januari 2025. Dit jaar kunnen ze kiezen 

tussen: 

1. De talenten (Matt. 25:14-30) 

Een verhaal over moeten presteren. Over de beste worden en succes hebben, of 

falen en afgaan. Over ongelijke kansen en talenten. Hoe ga je daarmee om? Doe je 

mee aan de race? Haak je af? Hoe maak je gebruik van je talenten?  

2. Martha en Maria (Lucas 10:38-42) 

Een verhaal over de balans tussen werk en ontspannen. Of over wat belangrijk is in 

het leven. Of over samenwerken en taken verdelen. Of over dat allemaal tegelijk.  

3. Veilig in de boot (Marcus 4:35-41; Lucas 5:1-11; Matt. 14:22-33) 

Heel wat verhalen over Jezus beginnen met zijn leerlingen in een boot, op het meer 

van Galilea. Logisch, want veel van hen zijn vissers. Maar heel veilig is het niet, daar 

midden op het diepe, donkere water, ver weg van de veilige oever. Verhalen over 

onzekerheid en zorgen. Over bijna kopje onder gaan in de stormen en het diepe 

donkere water van het leven. Maar ook over rustig blijven. Over vertrouwen. Het 

over een andere boeg gooien. Hoe blijf je boven water?  

Jongeren tot 25 jaar mogen meestemmen.  

Maak je keuze vóór 21 november bekend via theaterweekend@gmail.com. 

 

 

 

 

 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

 

  
Bartholomeuskerk 

20 okt.  10.00 Ds. Wouter Slob 

Met Heilig Avondmaal 

 

Maranathakerk 

27 okt. 9:30  Ds. Wouter Slob 

Ontmoetingskerk 

3 nov. 10.30 Ds. Wouter Slob + RK           

Oecumenische viering  

 

 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Graag aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Om het Zondagsnieuws digitaal te 

ontvangen of daarvoor af te melden, 

kunt u een mailtje sturen naar  

ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl 

  
Kopij kunt u tot 10 november per e-mail 

insturen aan 

 over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 
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Te gast zijn Farshad en Saeideh Montazeri,  

afkomstig uit Iran, maar wonend in Nederland.  

 

Ouderling: ‘keren wij ons stil tot God’ 

De gemeente gaat staan. 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 15 uit Geroepen om te zingen, 
melodie: “ Zomaar een dak” 

                
Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
  die trouw is tot in eeuwigheid 
Oud.: die niet loslaat het werk van zijn handen.  

Oud.: Heer, onze God, 

 wij komen tot U, ieder met ons eigen verhaal. 

Allen: U kent ons, U weet wat ons bezig houdt. 

 God, stil staan wij hier voor U. 

Oud.: In stilte vragen we U om ruimte en rust in onszelf, 

 zodat wij ontvankelijk worden voor U. 

  - - - Stilte - - -  

Oud.: We vragen om de aanwezigheid van Uw Geest in 

ons midden. 

Allen: Uw licht in onze duisternis. 

Oud.: Uw kracht in onze zwakke momenten, 

 Uw troost in ons verdriet. 

Allen: Uw nabijheid in ons leven en in onze wereld. Amen 

 

De gemeente gaat zitten  

kennismaken met Farshad en Saeideh Montazeri  

Luisteren en kijken naar het lied:    Spirit lead me 

We zingen het kinderlied van de maand uit  

Geroepen om te zingen:  105.  

Daarna gaan de kinderen met hun lantaarntje naar de 

nevendienst.  

 

 Wij zingen dit gebed om Gods Geest bij het horen en 

verstaan van Gods Woord:    Lied ELB 218: 1 en 2 

Hoe mooi is Iran (Perzië) 

 

Zingen op melodie Lied 868  

-Hier in dit dorp staat een huis waar je binnen mag komen. 

Kom met je vreugde en tranen, je angst en je dromen.  

Hier wordt geheeld, hier wordt de vrede gedeeld,  

vrij mag de liefde hier stromen. 

-Hier in dit dorp staat een huis waar het licht wordt 

ontstoken. Donker klaart op want de morgen is nieuw 

aangebroken. Warmte en licht – milde gloed op je gezicht, 

God heeft het duister doorbroken. 

Wonen en leven in Nederland  
 

: Jesaja 29: 17-24 (BiGT)    

Zingen  op melodie van Gez. 435 (LvK) 

 -Breng ons daar waar mensen leven, wachtend op een 

woord van hoop. Doe ons delen, doe ons geven, in Uw 

Geest zijn wij gedoopt. Laat uw Naam ons leven worden, 

rode draad in ons bestaan, ankervast, vandaag en morgen, 

kracht en moed om door te gaan. 

-Breng ons daar waar mensen wonen, geef hen bij elkaar 

een thuis, waar ze liefde mogen tonen, samen delen last 

en kruis. Breng ons daar waar in de stilte, brood gebroken 

wordt, gedeeld, waar uw Geest doorheen de kilte breekt 

en zalft en harten heelt. 

:  Matteüs 25: 34-40 (BiGT) 
 

Zingen  op melodie van Gez. 487 (LvK)  

   

 
Deze wordt afgesloten met het laten zien en horen van: 

‘Here’s your Paradise’   van Chris de Burgh 

Zingen:   Lied 276: 3 

Zingen:   ‘Vrede is jouw naam’  

melodie ‘Land of hope and glory’ 

 

gevolgd door driemaal gezongen Amen 


