
 
 

Ds. Wouter Slob heeft de hele maand juni vakantie. Bij voorkomende dringende 

kwesties kan een beroep worden gedaan op Marije Klijnsma, tel. 06 - 19 047 440  en 

via de scriba Gerbrand Hoek, tel. 024 356 51 77/06 16 300 328.   

Ontmoetings- en Maranathakerk, 2 en 9 juni

Voor veel gezinnen en alleenstaanden is de wekelijkse krat met levensmiddelen een 

belangrijke bijdrage om goed te kunnen eten. Op de flyer die in de hal van de kerk te 

krijgen is, staan producten die zeer welkom zijn. Het is ook mogelijk een financiële 

bijdrage te geven. U kunt de producten op 2 juni en 9 juni in de Ontmoetingskerk of 

in de Maranathakerk afgeven. Hopelijk willen veel mensen meehelpen om de 

voorraad van houdbare levensmiddelen bij de voedselbank aan te vullen!  

Ontmoetingskerk, 4 juni, 10.00

Elke eerste dinsdag van de maand is er een gezellige (oud)-medewerkers koffie van 

10.00 - 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. Alle (oud)medewerkers zijn welkom om 

aan te sluiten. De eerstvolgende is dinsdag 4 juni. 

Ontmoetingskerk, 4 juni, 23 feb, 12.00

Nu de diaconie verhuisd is naar de Maranathakerk, nodigen we u daar graag uit voor 

Soepie Doen. Op dinsdag 4 juni is iedereen van harte welkom en eten we samen een 

vers gemaakte (vegetarische) soep met brood. Lijkt u dat wat en heeft u behoefte 

aan gezelligheid? Of vindt u het gewoon leuk om met andere mensen te praten over 

van alles wat u bezighoudt? Schuif dan aan bij Soepie Doen! Inloop met koffie/thee 

vanaf 12.00 uur en om 12.30 uur komt de soep op tafel. Een kleine bijdrage voor de 

soep wordt gewaardeerd, maar is zeker geen verplichting. 

Ontmoetingskerk, 8 juni 10.00 – 17.00

Naast de Ontmoetingskerk ligt een gratis toegankelijke tuin: de Ontmoetingstuin. 

Tijdens de Nijmeegse Opentuinendag is de tuinploeg aanwezig om u van alles over 

de tuin te vertellen. U kunt in de poezieroute gedichten lezen. 

In de tuin is ook een herinneringsboog waar iedereen een gedachtenisplaatje kan 

laten bevestigen. Tijdens de open tuinendag  worden deze mensen herdacht in een 

bijeenkomst met muziek en gedichten onder het motto: ‘We herinneren je zoals je 

was in de bloei van je leven’. 

Aansluitend is er koffie en soep. Meer info zie www.nijmeegseopentuinendag.nl. 

 

Diverse locaties

Pelgrimeren is van oudsher op weg gaan naar een heilige plaats, zoals bijvoorbeeld 

Santiago of Lourdes. In mei-juni kun je dicht bij huis bezig zijn met pelgrimeren door: 

Iona maaltijd en viering - Datum: 5 juni, 18.00 uur, Ontmoetingskerk 

18:00 Maaltijd en verhaal van een pelgrim 

19:30 Ionaviering i.s.m. de Cantorij 

Meer info: iona.org.uk/ en ionacommunity.nl/. 

Graag opgeven voor het eten via secretariaat@ontmoetingskerk.net. 

 

 

 

  

Meijhorst 70-33  

6537 EP Nijmegen 

024 - 344 14 46 

www.pkn-nijmegen.nl 

 
Diaken Theo van Driel  

 
Yolande van Dijk 

  
Peter Verdoorn 

  
Lolle Wynia 

  
Nettie Buitenhuis 

  
Esther Steenbeek 

  
Deze gaan met een hartelijke groet van 

de gemeente naar een familie die wel 

een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor Stichting Gast. 

De tweede collecte is bestemd voor PGN 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal overmaken. 

 

http://www.nijmeegseopentuinendag.nl/
mailto:secretariaat@ontmoetingskerk.net


 
 

De eerste etappe naar Santiago, Datum: 9 juni, 11.30 uur of 13.30 uur 

Als afsluiting van het voorjaarsprogramma Pelgrimeren kun je op 9 juni zelf een 

pelgrimservaring op doen: we volgen de Jacobsweg van Beek naar Kranenburg. Deze 

9 km zijn een deel van de eerste etappe naar Santiago. Startpunt is de Jacobskapel 

in Nijmegen. Het programma bestaat uit twee delen: een pelgrimsviering en de 

wandeling. Het is mogelijk met één van beiden mee te doen. Begeleiding: Joska van 

der Meer en Marije Klijnsma. 

11.30 maandelijkse pelgrimsviering in de Jacobskapel meemaken. Aansluitend zijn 

er koffie en broodjes en is er het verhaal van een pelgrim. Ook wie niet mee kan of 

wil lopen en wil pelgrimeren zonder op reis te gaan kan hierbij aansluiten. Adres 

Jacobskapel: Glashuis 4 te Nijmegen.  

13.30 start pelgrimswandeling Beek-Kranenburg 9 km, onder weg worden we aan 

het nadenken gezet door teksten en wat er zich aandient en bezoeken enkele 

kerken onderweg. Eindpunt is de kerk in Kranenburg waar ieder een 

pelgrimsstempel ontvangt. Terugreis vanuit Kranenburg met bus (op zondag eens in 

de 2 uur) en/of auto. 

Praktisch: 

• Startpunt is het kleine Bartholomeuskerkje Nieuwe Holleweg 2 in Beek 

• vooraf aanmelden voor de wandeling is handig en noodzakelijk i.v.m. met 
planning vervoer terug vanuit Kranenburg bij: 
joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net, maar spontaan aansluiten kan 
altijd! 

• wie wil kan de route verlengen door meteen na de viering vanuit de 
Jacobskapel zelf de pelgrimsroute naar Beek te lopen. 

• identiteitsbewijs of paspoort en eigen eten/drinken meenemen. 
 

Ontmoetingskerk, 15 juni, 13.30

De wijkeditie van het jaarlijkse Waalzinnig festival in het centrum strijkt neer in en 
rond de Ontmoetingskerk. Kom genieten van muziek, poëzie, kunstexpo gezellige 
terras of sfeervolle theetuin. De Klaasmarkt biedt haar brede assortiment boeken, 
platen en cd’s aan. U kunt rustig rondkijken te midden van muziek en poëzie-
optredens en uw aankopen bekijken op het terras of gaan lezen in de theetuin. 
www.Waalzinnigfestival.nl 
 

 

 

 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 
(heeft de hele maand juni vakantie) 
 
Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 
 

  
Maranathakerk 

09-06 9:30  Marije Klijnsma 

Ontmoetingskerk 

16-06 9:30  ds. Bauk Zondag  

Bartholomeuskerk 

14-06   19.30  Taizeviering 

16-06   10.00 pastor Janneke Bron  

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

  
Kopij kunt u vóór 2 juni / 14 juli per e-

mail insturen aan 

over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl 

 

mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
mailto:ontvanglijst@pkn-nijmegen.nl
mailto:over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl


 

  

Oud.:  Keren wij ons stil tot God 

Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  

Intredelied: Lied 279 

                      

Oud:  Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Allen:  die hemel en aarde gemaakt heeft 

 die trouw is tot in eeuwigheid 

Oud:  die niet loslaat het werk van zijn handen 

 

              

Oud.:  Here God, 
 Wij danken U voor deze nieuwe dag, zondag, 

de dag waarop we – door U geroepen –als 
gemeente bij elkaar komen.  

Allen:  We zoeken naar U, want U bent ons houvast 
in moeilijke tijden en ons baken in goede 
tijden  

Oud.:  We hebben het nodig dat U Uw licht over ons 
leven laat schijnen: dat wij weer beter weten 
wie U bent en wat U van ons vraagt. 

 Daarom bidden wij U: 
Allen:  keer U om naar ons toe, laat ons als een kind 

aan huis zijn bij U, onze Vader in de hemel. 
Oud.: Wees dichtbij en maak ons dankbaar en 

nieuwsgierig in Jezus naam. 
Allen: Amen. 

Lied 300a 

Gloria:  Lied 304 

Aandacht voor de kinderen die naar de nevendienst 
gaan. Kinderlied: 935  

 

   

: Leviticus 24, 8 en 9 en 1 Samuël 21, 2 - 7 

Zingen:  Lied 81 vers: 1, 4, 5 en 9 

 

:  Ter inleiding: Deuteronomium 23, 26, 

 Daarna: Marcus 2, 23 – 3, 6 

 

Acclamatie: Lied 339a 

 

Stilte of Muziek 

Zingen:  Lied 388: 1, 2 en 5  

Afgewisseld met acclamatie 368h 
(na elke voorbede steekt de ambtsdrager van dienst een 

waxinelichtje aan) 

 

Onze Vader (NBV21) 

Onze Vader in de hemel, 

laat Uw naam geheiligd worden,  

laat Uw koninkrijk komen, laat Uw wil gedaan worden  

op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  

Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 

wie ons iets schuldig is.  

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van 

het kwaad.  

Want aan U behoort het koningschap,  

de macht en de majesteit,  

in eeuwigheid. Amen.  

  

Slotlied: Lied 994 

GVL: 344 

gevolgd door driemaal gezongen Amen. 


