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Orde van dienst Kerstochtend

Maranathakerk, 25 december 2024

Voorganger: ds Wouter Slob ; ouderling: Evelien Cortjens ; lector: Peter Verdoorn ; collectant: Henk-Jan Zwikker ; organist:
Arjen Uittenbogaard, m.m.v. cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij ; techniek: Jeroen Cortjens, Bas van der Linden

Voorbereiding

Intredelied: Psalm 98 : 1 cantorij, 3 allen
Welkom

Bemoediging
0O: Onze hulpis in de Naam van de Heer
G: die hemel en aarde gemaakt heeft,
die trouw blijft tot in eeuwigheid
O: die niet los laat het werk van Zijn handen

Gebed van toenadering
0O: God van liefde,
wij, die soms in duisternis wonen
hebben een ster gezien.
Wij, die soms vast zitten in strijd
bidden om uw vrede op onze aarde.
Wij, soms ver bij U vandaan,
zoeken naar Immanuel, God met ons.
G: Breng ons bij uw Koningskind en geef ons vrede.
Amen.

Licht
aansteken Adventskaarsen en Kerstkaars

Zingen: Lied176:1, 2

Groet
V: De Heer zal bij u zijn
G: De Heer zal u bewaren

V: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen
en Zijn naam prijzen
G: want Zijn barmhartigheid heeft geen einde

Kyriegebed
Zingen: Lied 468 : 1 cantorij, 2allen,3c, 4 a

Kindernevendienst: afronding project

Projectlied (melodie: Nu zijt wellekome)

Wijzen uit het oosten komen van heel ver,

Een koning is geboren, dat zei een ster.

Maar die nieuwe koning woont niet in een groot paleis,
want zijn wiegje staat bij gewone mensen thuis,

in Betlehem.

Refr. Betlehem: dat stadje, ook al is het klein,
is waar wij na lang reizen gekomen zijn.
Hier zien wij de herder die de vrede brengen zal.
Hier is dan de koning, geboren in een stal.
Vier met ons mee.

Gebed

Lezing: Jesaja52:7-10

Zingen: Lied 492 : cantorij verzen 1, 2, 3 allen: refrein
Lezing: Johannes1:1-14

Cantorij zingt: God rest you merry gentlemen 1, 3
Verkondiging

Zingen: Away in amanger: 1c, 2allen, 3¢
Gaven en mededelingen

Dankgebed, voorbeden
acclamatie: Lied 368c “Doe lichten over ons
uw aangezicht”

stil gebed

gezamenlijk Onze Vader (tekst uit NBV21)
Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen,
laat Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen.

Zingen: Lied 478 : 1, 2 cantorij, 4

Zending en Zegen
gevolgd door driemaal gezongen Amen



