
 
 

Zondagsnieuws 

Vrijwilligersborrel                                         Maranathakerk, 28 jun, 16.30-20.00 
Graag willen we iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor onze 
kerk bedanken. Zonder uw inzet - groot of klein, dat maakt niet uit - kunnen we niet 
kerk zijn op de wijze zoals we dat voor ogen hebben. Mede dankzij u hebben we een 
prachtig seizoen achter de rug met vele inspirerende activiteiten. U wordt van harte 
uitgenodigd om het seizoen met elkaar op een gezellige manier af te sluiten. Op 
vrijdag 28 juni is dat in de tuin van de Maranathakerk. Inloop vanaf 16.30 uur. Om 
ongeveer 18.00 uur wordt voor een ludieke maaltijd gezorgd en om ongeveer 20.00 
uur sluiten we af. Er is volop gelegenheid met elkaar te praten en er wordt een 
leuke activiteit georganiseerd. Wij hopen u bij deze gelegenheid te treffen.  
Namens de kerkenraad van de PGN, Barend de Gooyert (voorzitter kerkenraad).  
 
Diaconale collecte                                                              Maranathakerk, 23 jun 
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het 
buitenland, onder wie ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als 
hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat 
biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan 
de slag te gaan. Na een training kunnen de cursisten vrijwel direct aan het werk en 
ook betere zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dit geeft de mensen 
inkomen én hoop voor de toekomst. Meer lezen op: kerkinactie.nl/thuiszorglibanon 
 
Laatste inzameling Klaasmarkt            Ontmoetingskerk, 29 jun, 11.00-13.00 
Op zaterdag 29 juni kunt u goede tweedehands spullen aanbieden bij de 
Ontmoetingskerk. Deze worden gebruikt voor een mooie Klaasmarkt in oktober. 
 
Zomerregeling Luisterbankje en Aanloop      Ontmoetingskerk, 8 jul–19 aug 
In de zomervakantie is er alleen een Luisterbankje op dinsdag - m.u.v. van de 
dinsdag in de Vierdaagseweek, 16 juli. Vanaf dinsdag 20 augustus vindt het weer op 
dinsdag en donderdag plaats. Tijd: 10.00 tot 11.30 uur. 
Ook in de vakantie bent u van harte welkom voor een kop koffie, thee en een 
praatje! Tussen 10 juli en 14 augustus is er geen Aanloop op woensdag, maar wel op 
de vrijdagochtenden - m.u.v. de Vierdaagsevrijdag, 19 juli. Tijd: 10.00 tot 11.30 uur. 

Maranathakerk  
Steenbokstraat 86 
6531 TH Nijmegen 
024 - 355 45 20 
www.pkn-nijmegen.nl 

Voorgangers 
Jongeren van de Tienerkerk 

Organist  
Arjen Uittenbogaard ; met medewerking 
van de cantorij o.l.v. Tjeu Corbeij  

Kindernevendienst                     
Ati de Jong, Ellen de Feijter 

Crèche                                        
Annet Wegh 

Techniek  
Edward Bosma en ?   

Koffieschenkers                            
Jaap Lootsma en ?  

Collectes  
De eerste collecte is voor het 
Werelddiaconaat in Libanon. 

De tweede collecte is voor de 
Protestantse Gemeente te Nijmegen. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 
collectezakken of via de banknummers 
van de diaconie en de kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 
Nijmegen  NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  
NL74 INGB 0008 2451 43 

Komende diensten 
Ontmoetingskerk          30-06     10.30                      
Oecumenische openluchtviering met 
Marije Klijnsma en pastor Els Geelen  

Ontmoetingskerk           07-07      9.30 
ds. Wouter Slob 

Maranathakerk              14-07      9.30 
ds. Wouter Slob 

Kopij  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  
Het volgende Zondagsnieuws gaat 
vermoedelijk pas eind augustus 
verschijnen. Kopij kunt u e-mailen als 
tekstbestand zonder opmaak. De 
komende tijd ontvangen de abonnees 
dan alleen ordes van diensten. 
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Voor de dienst: harpmuziek   
 
Welkom en mededelingen  
 
J: Keren wij ons stil tot God                  Gemeente gaat staan 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Intredelied: Lied 276 : 1, 2 
 
Openingswoorden                      
J: We zeggen tegen elkaar: 
 Wees niet bang. Weet je het nog? 
 
 Onze helper is de Heer, 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
J:  Die trouw is tot in eeuwigheid, 
G: die niet in de steek laat  
 waar Hij zelf mee is begonnen. Amen.  
 
Gebed van toenadering: 
J: Goede God, 
    Kijk, hier zijn wij. Uw mensen. 
    Jong en oud. Verdrietig of blij. Moedig of bang. 
    Met veel vrienden of eenzaam. 
    Of dat alles tegelijk. 
     Zo komen we bij U vandaag. 
     Zie ons. Wees bij ons. Geef ons een goed uur.   
G: Amen 
 
Zingen: Lied 276 : 3 
 
Gemeente gaat zitten  
 
J: Voordat we verder gaan,                                                             
  vragen we God om wie in nood zijn te helpen.  

Kyriegebed 
Zingen:  Lied 299 j : 1 en 2 
 
J: Maar we zingen ook een danklied voor Hem,                  
G: want Zijn goede zorgen houden nooit op 

Gloria:  Lied 150 a : cantorij 1, allen 2, cant 3, allen 4 

Zingen:  Lied 935 
 
De jongste kinderen steken hun kaarsen aan en nemen het 
licht mee naar de nevendienst en creche 

Gebed bij de opening van de Bijbel 
 

Lezingen:  1 Samuel 18 : 1-4 (BGT)                                                             
    1 Samuel 19 : 1-7 
 
muziek:   Lied van David / Stef Bos 
 
Lezingen:  Prediker 4 : 9-10                                                                    
    Johannes 15 : 9-14  (of 12-14) 
 
acclamatie: Lied 568a (Ubi Caritas, Taizé-versie) 
 

Quiz met de kerk 
 
Cantorij zingt Psalm 23 (onberijmde chant) 
 
Gebed, voorbeden  
acclamatie:  Lied 62 c 

stil gebed 

gezamenlijk  Onze Vader (tekst uit NBV21) 
 Onze Vader in de hemel, 
 laat Uw naam geheiligd worden,  
 laat Uw koninkrijk komen,  
 laat Uw wil gedaan worden  
 op aarde zoals in de hemel.  
 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
 Vergeef ons onze schulden,  
 zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.  
 En breng ons niet in beproeving,  
 maar red ons van het kwaad.  
 Want aan U behoort het koningschap,  
 de macht en de majesteit, in eeuwigheid. Amen. 
 
Diaconale mededelingen, collectes en orgelspel  
 
De kinderen uit de nevendiensten komen terug 
 
Zingen:   Lied 423 
 
Zegenbede 
J:  Aan het eind van deze dienst vragen we om de zegen 
 van God. Laten we bidden: 

A: Heer, zegen ons en bescherm ons.                                     
 Heer, wees met uw licht dichtbij ons                                 
 en wees goed voor ons.                                                                
 Heer, kijk naar ons met liefde en geef ons vrede. 

 gevolgd door driemaal gezongen Amen 

Orde van onderwegdienst 
Maranathakerk, zondag 23 juni 

                                      thema: Vriendschap 


