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Ontmoetingsweekend

15/16 febr. Jer.17,5-8 en Lc. 6,17.20-26
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Trees Versteegen en Ineke Keizers
m.m.v. Joy
zo. 10.30 uur Oec. Ontmoetingsviering
Vg. ds. Berber Overdijk en Cobi Voskuilen
m.m.v. Mediorenkoor
In deze viering wordt een kindje gedoopt.
Ds Wouter Slob zal de doop bedienen.
We lezen Psalm 1, over de boom geplant aan stromend
water. Bij de bron, het stromende water dat inspireert
en verkwikt. De kinderen krijgen in de kinderneven-
dienst het verhaal te horen over De gulle boom.

De bloemen uit de dienst gaan met een hartelijke groet
van alle kerkleden naar ondermeer de doopouders.

Sing Along Kindermiddag.

Deze zondag, 16 februari, is er om 14.00 uur in de
Ontmoetingskerk een Sing Along Kindermiddag.

Samen zingen met andere kinderkoren, een muziekquiz,
een dansoptreden en we leren een nieuw liedje.

PGN / Landwijk

Via de QR-code kunt u eenvoudig
en anoniem uw bijdrage via iDeal
overmaken voor de collecte van de
protestantse gemeente.

Diensten

Deze Zondag 16 februari

is er in de Bartholomeuskerk in Beek ook een dienst.
Deze begint om 10.00 uur en de voorganger is pastor
Marije Klijnsma.

Op zondag 23 februari is er om 9.30 uur een dienst in
de Maranathakerk. Ds. Wouter Slob gaat dan voor en
er is Heilig Avondmaal.

Uitnodiging PVD-middag Oost/Zuid/West

Op 18 februari in de Maranathakerk

De heer Peter Schipper komt vertellen over “Flipje,

het fruitbaasje van Tiel”.

Velen zullen zich de stripverhaaltjes van reclamemannetje
Flipje van fabriek De Betuwe herinneren met figuren als

Jasper Aap, Juffrouw Schaap, Bertje Big. Peter Schipper
is kunsthistoricus en conservator van het museum.

Als u vervoer nodig heeft,

bel dan Addie Wanders tel. 024 - 355 84 71

Parochie Heilige Drie-eenheid

19 februari Gen. 8,6-13.20-22 en Mc. 8,22-26
wo. 9.00 uur Eucharistieviering
Vg. Macair Wegman
22/23 febr. 1Sam. 26,2.7-9.12-13.22-23 en
Lc. 6,27-38
za. 18.30 uur Woord- en Communieviering
Vg. Joska van der Meer
m.m.v. Jongerenkoor
zo. 11.00 uur Eucharistieviering - Familieviering
Vg. Joska van der Meer en Albert de Jong
m.m.v. Kinderkoor

26 februari Sir. 4,11-19 en Mc. 9,38-40
wo. 9.00 uur Liturgische viering

Met deze QR-code kunt u een
bijdrage overmaken

aan de parochie.

De code is geldig tot 28 februari.

Bericht van de stichting Johannes en Jacobus Nijmegen:
Beste vriend, vriendin of begunstiger van de stichting
Johannes en Jacobus Nijmegen.

In de brief die onlangs is verstuurd
met het verzoek om een bijdrage
voor de stichting Johannes en Ja-
cobus Nijmegen, is per abuis een

. verkeerde, eenmalige QR-code
opgenomen. Het is erg vervelend, maar deze QR-code
werkt helaas niet.

Hierbij vind u de correcte QR-code. Mocht u alsnog via
een QR-code een bijdrage willen geven aan de stich-
ting, dan verzoeken wij u vriendelijk om bijgaande QR-
code te gebruiken.




Mededelingen

> Snert-avonden

Ook dit jaar organiseert Ria Vos weer haar onovertroffen ‘snert -avonden’ bij haar thuis in Aldenhof.
Data: vrijdag 28 februari, donderdag 27 maart.m

Aanvangstijd: 17.00 uur.

Kosten: € 7,50 per persoon.

Per avond kunnen 6-7 personen deelnemen.

Aanmelden, met opgave van voorkeursdatum en aantal personen, kan via mwt.vos@hotmail.com
Smakelijk eten!

> Jubileum Luisterbankje

In maart bestaat het Luisterbankje in de Ontmoetings-kerk 5 jaar. Elke dinsdag- en donderdagochtend van
10.00-11.30 uur is iedereen welkom om de kerk in te lopen en even op het bankje te komen zitten en iets te
delen. Je vindt er altijd een luisterend oor.

5 jaar geleden begon het luisterbankje als ‘Bemoedigingsmoment’ bij het uitbreken van Covid.

En het is gebleven. Want het is waardevol dat je zo even de kerk kan inlopen en daar dan iemand vindt

om mee te praten. Sommigen vrijwilligers zijn er al vanaf het begin. En we gaan met liefde door. Wees
welkom!

> Oproep fotograaf!

Onze hoffotograaf is helaas gestopt, daarom zijn wij opzoek naar een enthousiaste nieuwe fotograaf
voor de eerste communie en het vormsel. Bent u in het bezit van een goede camera, ervaring in de
fotografie van (familie)feesten en kunt u zorgen voor goede foto’s van de communicanten en
vormelingen? Meld u dan bij het secretariaat! Per mail of telefonisch,

via: secretariaat@ontmoetingskerk.net of 024-344 14 46.

> Doopgespreksavond

De nieuwe doopgespreksavond vindt plaats op dinsdag 18 maart om 20.00 uur in de
Ontmoetingskerk. Wilt u informatie over de doop, meld u zich dan aan voor deze avond
via: secretariaat@ontmoetingskerk.net of 024-344 14 46.

> Stilstaan met zang bij hoop en leven

Meer dan 250 zangers van 11 Nijmeegse koren zorgen op vrijdagavond 21 februari voor een moment van
hoop en leven in het centrum van de stad. Met hun zang staan ze stil bij de verwoeste dromen van de
slachtoffers van het bombardement op Nijmegen van 22 februari 1944.

De brandgrens in het centrum wordt verlicht met lampjes, er is een korte wandeling met uitleg en er zijn
filmbeelden te zien.

Het programma begint vanaf 18.15 uur in de Molenstraatkerk en eindigt rond 21.30 uur bij de Schommel
boven in de Marikenstraat.

Op zaterdag 22 februariis om 13.00 uur de officiéle gemeentelijke herdenking bij de Schommel en zijn er
ook weer rondwandelingen mogelijk.

> Kerkomroep

De vieringen van zaterdagavond en zondagmorgen zijn te beluisteren via de kerkomroep.

U kunt deze vinden door naar onze website www.ontmoetingskerk.net te gaan, te klikken op
‘Kerkradio' en vervolgens op ‘Uitzendingen’.

> Ontmoetingscafé
ledere vrijdagmorgen is er van 10.00 tot 12.30 uur in de Tuinkamer van de Ontmoetingskerk koffie met wat
lekkers en een gezellige activiteit. Vanaf 10.30 uur is er versgemaakte soep en brood.

> De Aanloop
De Aanloop in de Ontmoetingskerk is elke woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur open voor
een kopje koffie of thee en een praatje.
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A ORDE VAN DIENST

x| ONTMOETINGSKERK

; )| Mimeest Protestantse Gemeente Nijmegen/ Landwijk
\_ Parochie Heilige Drie-eenheid zondag 16 februari 2025 )
Ontmoetingsviering met doop Ik geloof in de God die Abraham uit zijn land op weg
Thema “Als een boom” riep naar Kanaan, een God van belofte die mensen

. o bevrijdt, ons leven ten dode met toekomst verrijkt.
Zingen: Accl.: Jezus, U bent het licht in ons leven
Ik geloof in de God die mateloos in een medemens
onze zijde koos: een God die een Vader voor mensen
wil zijn, ons leven ten einde toe hoopvol laat zijn.

Welkom

Zingen: De boom is de aarde dankbaar

Ik geloof in de God die ons getrouw, door zijn Woord
en Geest in het leven houdt: een God die geen mensen
verloren laat gaan,

ons leven ten volle vervult van zijn naam.

Kyriegebed: (Tekst Ds Rianne Veenstra)
Vol van verlangen bidden we
om mensen van vrede
om mensen die het geluid van oorlog en geweld
overstemmen met woorden en daden van liefde
Allen: Heer, ontferm U!
Vol verlangen bidden we
om mensen die helpen dragen
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen
maar de gemeenschap in het oog houden
Allen: Christus, ontferm U!
Vol verlangden bidden we
om mensenkinderen van God
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken
en met hoop en volharding staande blijven
onderweg naar morgen
Allen: Heer, ontferm U!

Zingen: Lied 354 Jouw leven staat aan het begin

de dopeling en de kinderen van de Kindernevendienst
komen terug in de kerk

Zingen: lied 359 Leven is gegeven melodie: Ozewiezewoze
Gebed en Voorbeden
Acclamatie: Adem ons open

Onze Vader

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven
wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het
kwaad. Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit, In eeuwigheid. Amen.

Kinderen naar de kindernevendienst
Het verhaal gaat... Psaim 1

Zingen: Lied over Psalm 1:
Goed is dat je niet doet wat slecht is

Stof tot nadenken
Stilte

Collecte en mededelingen
De doop, ing
deze zal door Ds. Wouter Slob bediend worden. . . ..
Zingen: Uit vuur en ijzer
Gezongen geloofsbelijdenis, door Mediorenkoor

135A Ik geloof in de God... Gedicht “Als een boom

Uitzendi
Ik geloof in de God die het begin en de laatste zin (EENCINE €M 2EEEn

van de dingen is: een God zonder wie er geen
mensen bestaan, ons leven maar schijn is,
een schim zonder naam.

Zingen: lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon




