
 

Voorganger:  Egbert Fokkema 
Ouderling van dienst: Michèle van der Steenstraten 

Organist:  Marleen Moggré 

 

 

Zingen: We beginnen deze feestelijke viering met        

het zingen van enkele mooie  

Paasliederen  

Lied 624:  Christus onze Heer verrees, 

Lied 642 verzen:  Ik zeg het allen,  

      dat Hij leeft 

 

Dan zal ik leven  

Het zal in alle vroegte zijn als toen  

 

we worden er stil van in ons persoonlijk gebed 

 

Onze Hulp en Groet  

Zingen:   (op de melodie van Lied 642) 

   een tekst van ds. Troost 

 

Binnenbrengen en aansteken nieuwe Paaskaars 

 

Zingen: Lied 296  

refrein: Die de morgen ontbood  

en het licht hebt geroepen,  

zegen ons ook met uw licht.  

   

We bidden voor de nood van mensen die lijden aan 

verdriet, pijn, honger en in duisternis en angst leven; 

ook leggen we onze persoonlijke zorgen aan God voor. 

 

Zingen:  (een tekst op melodie Lied 300) 

Zingend zullen wij geloven 

 

Jesaja 43 b  

 

Zingen: Lied 608   

De steppe zal bloeien 

 
 

 

Zingen:  Lied 47 uit ‘Het liefste Lied van overzee’   

van Sytze de Vries, op melodie Lied 642 

 

Exodus 15:  1, 2, 20, 21 (BiGT) 

 

Zingen: Lied 645:  1,  2 

Zing ten hemel toe, juich en jubel Gode 

 

:  Johannes 20:  1-18 (BiGT) 

 

Zingen:  (tekst op melodie van Lied 118) 

  God dank, laat iedereen het horen 

 

Zingen: (tekst op melodie Lied 650) 

Het pure witte licht  

van Gods aanwezigheid 

is als een bliksemschicht,  

een keerpunt in de tijd. 

 

Orgelspel Lied 982:  

‘In de bloembol is de krokus’ 

 

 

Zingen: (tekst op melodie Lied 146) 

  Dit is de dag, dit is het uur 

 
 

 
Zingen: Lied 634 1, 2 

U zij de glorie


