
 
 

is voorbereidt door de werkgroep communicatie.   
Centraal staat de mens en  muziek,  een vorm van communicatie!   
Onze vraag luidt: wat is uw lievelingslied of door welk lied wordt u geraakt? En 
waarom? Het gaat om liederen uit het huidige Liedboek (uit 2013). Breng het 
liednummer van uw keuze mee naar de kerk. We ruimen tijdens de viering tijd in om 
daarover met elkaar in gesprek te gaan.  
Ds. Wouter Slob zal  van alle keuzeliederen op welke wijze dan ook gebruik gaan 
maken, in de diensten in 2025.  
Na de dienst is er  
In de tuinkamer van de Ontmoetingskerk zullen Eveline Cortjens en Barend de 
Gooyert (respectievelijk lid en wnd. voorzitter CvK)  u met nieuwe cijfers bijpraten 
over de financiële toekomst van de Gemeente. Daarbij willen we met u delen hoe 
urgent  het is om iets te gaan doen aan onze financiën, om ook een kerk met 
toekomst te kunnen zijn. Wellicht heeft u ideeën over hoe we de kerk financieel 
gezond houden.   Ook hoort u de laatste stand van zaken rondom de 
verbouwingsplannen van de Maranathakerk.  
 

                                    Bartholomeuskerk, 16 nov, 16.30  

In de kleine Bartholomeuskerk in Beek worden zaterdagmiddag tijdens een 
workshop  liederen uit Taizé ingestudeerd. Dit gebeurt onder de enthousiaste 
begeleiding van Marleen Moggré. Aansluitend begint om half vijf een viering die ook 
bij te wonen is zonder deelname aan de workshop. Daarin worden de liederen, met 
als thema Dankbaarheid, ten gehore gebracht.
 

Maranathakerk, 19 nov, 14.30 
Op 19 november vanaf 14.30 u is er weer een ouderenmiddag in de Maranathakerk. 
U maakt dan kennis met de reisavonturen van Vincent Cantrijn.  
Jaren op rij gaat Vincent met zijn vaste wildernisvrienden te voet of met de kano  
naar afgelegen streken in Alaska, Lapland en Nepal. Tijdens hun laatste kanotocht  
in het noorden van Finland was Vincent 71 jaar; zijn vrienden 75, 76 en 78 jaar. 
Voor hen geen probleem om iedere avond in een klein tentje te kruipen na een dag 
kanoën over rivieren en meren. Comfort kwam thuis wel weer. 
Van harte welkom! 

                                                                 Maranathakerk, 19 nov, 12-13.30 
Neem brood en een bijbel mee, voor koffie en thee wordt gezorgd. Wouter Slob en 
Marije Klijnsma begeleiden de lunch.  
 

                                               Ontmoetingskerk, 25-26 jan ‘25 
Jongeren tot 25 jaar kunnen deze maand nog meestemmen welk bijbelverhaal ze in 
het theaterweekend willen gaan spelen.  
Je kunt kiezen uit: 1. De talenten   (Matt. 25:14-30),  
                                  2. Martha en Maria  (Lucas 10:38-42) of 
                                  3. Veilig in de boot   (Marcus 4:35-41; Lucas 5:1-11;  
                                                                      Matt.14:22- 33).  
Maak je keuze voor 21 november bekend via theaterweekend@gmail.com.  
Meer informatie is verkrijgbaar via Barend de Gooyert of Hendrik Jan Bosman 

 
De koster - Maarten Noordzij - is weer aan het werk. Hij heeft zijn taak nog niet 
volledig hervat, maar bouwt de werkzaamheden langzaam op. 
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De bloemen uit de dienst gaan met      

een hartelijke groet van de gemeente 

naar…….. 

  
De diaconale collecte in de dienst is 

vandaag bestemd voor algemeen 

diaconaal werk. 

De tweede collecte is bestemd voor de 

PGN. 

Bijdragen kan digitaal, door een gift in de 

collectezakken of via de 

rekeningnummers van de diaconie en de 

kerk. 

Diaconie Protestantse Gemeente 

Nijmegen 

NL52 INGB 0000 9026 39 

Protestantse Gemeente Nijmegen  

NL74 INGB 0008 2451 43 

  
U kunt eenvoudig geven via 

de PGN app, verkrijgbaar in 

de Appstore en Playstore  

onder de naam PGNijmegen. 

  
Via de QR code kunt u  

eenvoudig en anoniem uw  

bijdrage via iDeal 

overmaken. 

 



 
 

                                           Maranathakerk, 22 nov, 19.00 

Als afsluiting van het oecumenische programma ‘Heel de aarde’ wordt de 
documentaire De Brief vertoond. Hierin vertellen mensen wereldwijd hun verhaal 
n.a.v. de oproep van Paus Franciscus in de rondzendbrief Laudato Si’ om in actie te 
komen voor klimaat en klimaatrechtvaardigheid. In het nagesprek zoeken we ons 
eigen antwoord in dialoog met de ander. Wat is ons antwoord op de brief?   
Meer info en trailer https://laudato-si.nl/the-letter/.   Aanvang film is om 19.30 uur. 

 Bartholomeuskerk, 22 nov, 19.30 

Welkom bij de Taizéviering in de kleine Bartholomeuskerk Beek-Ubbergen op vrijdag 
22 november. Het thema voor de  viering is Dankbaarheid! Sta er maar eens bij stil 
waarvoor jij dankbaar bent... Weet je nog wanneer dat was? En waarvoor? En hoe 
voelde het om dankbaar te zijn?  
We zingen tijdens de viering liederen uit Taizé, we lezen gedichten over 
Dankbaarheid en er is stilte. Een Taizéviering is voor iedereen. Samen zingen en stil 
zijn is rustgevend en inspirerend.v 
De viering start om 19.30 uur en duurt ongeveer één uur.  
iedereen is van harte welkom! 

 
Maranatha-, Ontmoetings-, en Bartholomeuskerk                                                                 

De diaconie is vorig jaar benaderd door de pastores van het Kruispunt om dak- en 
thuislozen te voorzien van muts, sjaal, handschoenen en sokken. We hebben toen 
op 5 december dankzij uw hulp veel mensen een tasje kunnen geven met deze 
artikelen en zij waren er heel dankbaar voor. Nu de koude winter voor de deur 
staat, vragen wij weer uw medewerking voor deze actie. 
U kunt bovengenoemde spullen aanleveren t/m zondag 1 december in de 
Maranathakerk en de Ontmoetingskerk.  Zowel zelfgemaakt (als u creatief bent) of 
in de winkel aangeschafte spullen ontvangen we graag.  Wij zullen dat als diaconie 
verder aanvullen met lekkernijen. 
Ook mensen uit de Bartholomeuskerk zijn van harte uitgenodigd om aan deze actie 
deel te nemen!  Mede dankzij uw betrokkenheid kunnen we de dak- en thuislozen 
warm de winter door helpen en een leuke middag bezorgen.  
 

Bartholomeuskerk, 23-24 nov 
Ieder die heeft meegewerkt aan de laatste inzameling voor de voedselbank in 
Landwijk wordt heel hartelijk  bedankt namens de cliënten van de voedselbank!  Nu 
we langzaam richting advent gaan willen we graag weer een nieuwe 
voedselinzameling houden. De Voedselbank is een steun in de rug voor mensen die 
het financieel moeilijk hebben. Doet u weer mee?  Fijn!! 
Op zondagochtend 24 november is er om 10 uur een dienst in de kleine 
Bartholomeuskerk in Beek.  U kunt dan levensmiddelen inleveren.   
Op zaterdag 23 november tussen 11 en 17 uur en na de dienst op zondag  kunt u de 
levensmiddelen ook naar de Oude Gracht 4 in Beek brengen. 
Deze levensmiddelen ontvangen we graag: 
*Groente en fruit in blik of pot   *Soep in pak/ blik/ zak (ook vega)   *olijfolie, 
*Rijst, macaroni, pasta,  aardappelpuree     *Maaltijdsauzen en mixen 
*Broodbeleg (jam, pindakaas, hagelslag ed.)    * Koffie, thee 
*Houdbare zuivelproducten (melk ed.)   *Kaas (uitsluitend vacuüm verpakt) 
*Vis/ vlees in blik of pot            Alles minstens 12 weken houdbaar!!!  
Ook heel welkom is wasmiddel en tandenborstel en tandpasta.  
Wij rekenen op u! 

 

  
Ds. Wouter Slob  06 - 19 177 844 

Mw. Marije Klijnsma  06 - 19 047 440 

Maranathakerk  

Steenbokstraat 86 

6531 TH Nijmegen 

024 - 355 45 20

Bartholomeuskerk  

Nieuwe Holleweg 2 

6573 DX Beek 

 

24 november, Eeuwigheidszondag 

Maranathakerk 

9:30  Ds. Peter v.d. Vange 

Ontmoetingskerk 

9:30 Ds. Wouter Slob 

Bartholomeuskerk 

10.00 Marije Klijnsma 

  
zondagsnieuws@pkn-nijmegen.nl  

Kopij voor het Zondagsnieuws kunt u tot 

donderdag 12:00 uur per  

e-mail insturen. Aanleveren als 

tekstbestand zonder opmaak. 

Als u het Zondagsnieuws digitaal wilt 

ontvangen of ervoor wil afmelden, kunt 

u dit aangeven via ontvanglijst@pkn-

nijmegen.nl 

 



 

  

Oud.: Keren we ons stil tot God 

De gemeente gaat staan. 

Stilte - aansteken van de kaarsen  
 

Zingen:  Lied 601 1, 2, 3 

Licht dat ons aanstoot in de morgen    -Huub Oosterhuis- 

 

  

Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 

 die hemel en aarde gemaakt heeft 

Allen: Hij is voor ons een barmhartige Vader 

En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw 

Oud.: Onze hulp is in de naam van de Heer 

 En tot in eeuwigheid duurt zijn trouw.  

 

Niet om te oordelen bent U gekomen, God, 
maar om te helpen zoeken wat wij verloren hebben, 
om te bevrijden 
wie in schuld en angst gevangen zijn, 
om ons te redden 
als ons hart ons aanklaagt, als er wroeging is. 
Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn, in dit uur,  
met heel dat ellendige verleden van de wereld,  
van onze éigen kleine wereld. 
                           ...stilte ...  
U bent toch groter dan ons hart, groter dan alle 
schuld?  
U bent de schepper van hoop en vertrouwen. 
U bent de schepper van eerlijkheid en empathie. 
U bent de schepper van een nieuwe toekomst, 
een God van liefde van alle tijden, voor de 
eeuwigheid.    Amen. 
 

Gemeente gaat zitten 
 

Lied 598:  Als alles duister is…     3 x door allen  

 

De lichtjes worden aangestoken en door de kinderen 
meegenomen naar de nevendienst.

  

 

 
 

Zingen: Lied 117 d       3 x door allen 
Laudate omnes gentes  
 

:  Kolossenzen 3:  12 - 17 
 

 

Zingen: Lied 657    1, 2, 3, 4 
Zolang wij ademhalen    
  

Wat is uw lievelingslied? Welk lied uit het Liedboek raakt 
u? En waarom?  
 

Zingen: Lied uit Taizé: Nada te turbe 
1.Allen, 2. Vrouwen, 3. Mannen, 4. allen 

Nada te turbe, nada te espante 
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe, nada te espante 
Solo Dios basta.  

(Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen 
Wie aan God vasthoudt, hem ontbreekt het aan niets 
Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen 
Want God alleen is genoeg. ) 
 

Met acclamatie: (refrein uit Lied 256) 
Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U 

 

gezongen 
Zingen: Lied 1006 
Onze Vader in de hemel 

Zingen: Lied 425   
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
 

 (Uit Opwekking Kids, lied 185) 
1x  door werkgroepsleden 
1x door allen 
 

De Here zegent jou 
en Hij beschermt jou 
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven 
Hij zal genadig zijn 
en heel dicht bij je zijn 
Hij zal Zijn vrede aan je geven 

 




