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Voorafgaand aan de dienst zingen we: 

Komt, verwondert u hier, mensen  

(478 1, 2, 4) 

Stille nacht, heilige nacht (483 1) 

Midden in de winternacht (486 1, 2, 3, 4) 

 

 Als tussen licht en donker (452 1, 2, 3) 

kaarsen worden aangestoken 

V: Wij zijn samengekomen in de Naam van 

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

G: Amen 

V: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 

G: die hemel en aarde gemaakt heeft 

V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 

G: en het werk van Zijn hand niet loslaat 

V: Genade, barmhartigheid en vrede, voor u 

en voor jou, van God 

G: Amen 

Eeuwige, wij bidden dat ons hart mag 

opengaan 

voor U en voor onze medemens. 

U schenkt ons vertrouwen 

en brengt ons in beweging. 

  

Breng ons tot openheid, 

wek het beste op wat in ons woont 

en bevrijd ons van onze moedeloosheid, 

hardheid en onverschilligheid. 

  

Wek in ons mildheid, 

aandachtigheid, betrokkenheid, 

tederheid en respect 

voor al wat leeft. 

  

 

Laat ons schuilen in Uw liefde 

en laat ons groeien in Uw licht.  

Amen 

 
 Komt allen tezamen (477 1, 2, 4, 5) 

 Nu zijt wellekome (476 1, 2, 3) 

 Lucas 2,1-19 

Er is een kindeke geboren op aard

Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis 
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
 

Eén ster maakt de lucht minder dreigend 

Eén kaars 

Maakt de nacht minder zwart 

Eén hand 

Maakt de weg minder eenzaam 

Eén stem 

Maakt de dag minder stil 

Eén vonk 

Kan een begin van nieuw vuur zijn 

Eén noot  

het begin van een lied 

Eén kind 

Het begin van een toekomst 

 



Er is een kindeke geboren op aard 

Er is een kindeke geboren op aard 
Er is een kindeke geboren op aard 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 

Hoor de engelen zingen de Heer (481 

1) 

In de harten van de mensen 

Leeft een eeuwenoud gerucht, 

Van een wereld die volmaakt was, 

Waarvan God zag dat zij goed was, 

Lichtend beeld dat van ons vlucht. 

 

Echo die in ons blijft klinken, 

Vonk van God, geef ons de durf, 

’t met dit sprankje hoop te wagen, 

Tot het groeiend wordt voldragen, 

Ons van binnenuit vervult. 

 

Als een kind, zo klein en kwetsbaar, 

Teer, maar toch vol zachte kracht, 

Wordt dan Christus steeds herboren, 

Wat in ’t donker leek verloren, 

Wordt weer aan het licht gebracht. 

 

Dunne draad van licht en leven, 

Geest van God die ons geleidt, 

Voer door eeuwen en door dagen, 

Ons naar heelheid die de aarde 

Van gebrokenheid bevrijdt. 

 

   Eer zij God (487 1, 2) 
 

V: Eeuwige, zegen ons en behoed ons, 

doe lichten over ons uw aangezicht  

en wees ons genadig 

G: Eeuwige, laat uw aangezicht over ons 

opgaan en geef ons vrede 

 

 

Go, tell it on the mountain (484 1, 2, 

3)  


