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In de laatste Over & Weer houdt Wouter Slob een pleidooi 
tegen polarisatie en het betrekken van niet-doorbreekbare 
stellingen. Alhoewel ik dat principe onderschrijf, heb ik een 
iets andere insteek.
Een jaar of wat geleden maakte ik een reis naar concen-
tratiekampen, die was georganiseerd door het Nederland-
se Auschwitz comité. Ik deed dat om dat ik uit de familie 
van mijn grootmoederskant uit de eerste en tweede hand 
verhalen had gehoord over die kampen. Waar in totaal 21 
familieleden zijn vermoord in gaskamers. Oma Wasch’ 
meisjesnaam was namelijk Swaab, wat voor de Duitsers 
genoeg was om de moordmachine op hen los te laten.

Ik was onder de indruk van 
wat daar is gebeurd en kan 
het nog steeds nauwelijks 
bevatten. Alleen in een 
samenleving die gebouwd is 
op verschil maken tussen 
mensen en nog erger, 
mensen als onmensen 
beschouwt, kan zich zoiets 
voordoen.

Dat na de oorlog Israël is 
opgebouwd als toevluchts-
oord voor overlevenden van 
die slachting en hun familie-
leden is dan ook een groot 
en waardevol goed. En dat er 
jaarlijks gedurende een lange 
reeks van jaren aandacht is 
besteed aan deze oorlogs-
misdaad zonder weerga ook.

Daarom is het voor mij hartverscheurend om televisie-
uitzendingen van de Israëlische tv te moeten zien waarin 
gewone Israëlische staatsburgers onomwonden te kennen 
geven dat de (onder meer in de Gazastrook levende) 
Palestijnen ongedierte zijn en uitgeroeid moeten worden. 
En dat deze opmerkingen in de praktijk overeenkomen met 
de manier waarop de huidige regering van dat land omgaat 
met de Palestijnen.

Het ergste vind ik, naast de als oorlogsmisdaden bestempel-
de oorlogshandelingen in Gaza en op de West Bank, 
het bezoedelen van de nalatenschap van de holocaust.
Immers alle toekomstige herdenkingen zullen zwaar worden 
afgewaardeerd door het verwijt dat Israël geen recht van 
spreken heeft door haar eigen handelen.
En ik vind dat ook terecht. Als je, zoals de huidige regering 
van Israël, een verzameling oorlogsmisdadigers bent (wat 
niet ik, maar het Internationale strafhof vindt) dan heb je 
geen recht van spreken meer als het gaat om leed wat jou 
is aangedaan.
Maar dat is niet alles. Als leden van het oorlogskabinet van 
Israël de herdenking van de bevrijding van Auschwitz in 
Polen willen meemaken dan moeten zij een vrijgeleide 
krijgen. Net zoals dat uit medemenselijkheid geldt voor een 
misdadiger die de begrafenis van een dierbare wil bijwonen.

En ook: geloof is niet alleen liefde, maar ook zuiverheid en 
rechtvaardigheid. Het is onze christelijke plicht om uit naasten-
liefde het optreden van Israël tegenover de Palestijnen te 
veroordelen en aan te geven dat er pas weer sprake kan zijn 
van een normaal contact met Israël als dat land de op vernieti-
ging van mensen gerichte politiek staakt.

Israël heeft door zijn handelen grenzen van medemenselijk-
heid op ontoelaatbare wijze overschreden. Dan ontbreekt  
ieder begrip en is een dialoog onmogelijk, net zoals dat gold 
voor het optreden van de Duitsers tegenover de Joden in het 
Derde Rijk.

Naschrift: 
Bovenstaande tekst werd 
afgerond voordat een wapenstil-
stand werd gesloten. Youp van 
‘t Hek schreef in zijn column in 
NRC van zaterdag 19 januari 
daarover: “Ik ben geen oorlogs-
deskundige, maar ik mag toch 
wel verbijsterd zijn als ik begrijp 
dat de Israëliërs nog tot de 
laatste seconde voordat het 
bestand officieel ingaat bom-
bardementen blijven uitvoeren 
op weerloze Gazanen? De 
overeenkomst gaat namelijk 
zondag pas in. Dus dan sta je 
volkomen in je recht als je tot 
die dag nog wat kleine kinderen 
wilt doodgooien.”

En in een interview met enkele 
Israëlische soldaten op die zaterdag werd naar aanleiding van 
de vraag wat er zou moeten gebeuren nadat alle Israëlische 
gijzelaars waren vrijgelaten geantwoord: Alle Palestijnen 
doden.

Bidden we dat desondanks de wapenstilstand eindigt in vrede. 
Sjalom!

Evert Wasch, 
Nijmegen, 21 januari 2025
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Kerkdiensten

Woensdag 5 maart
Aswoensdag

19.00 uur in de Ontmoetingskerk o.l.v. pater Willem Halters

19:30 tot 20:45 uur in de Stevenskerk
Anneke de Vries en Ekkehard Muth gaan voor. 

M.m.v de zangers van het Stadsklooster Mariken.

Zondag 30 maart
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds.Rainer Wahl
Stadskerk  10.00 uur Jan van Hooydonk
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  gemeenteleden
Studentenkerk  11.00 uur  pastor Nicole Schubert / 
    de Groene Compagnons

Collecte voor:     1.  Algemeen diaconaal werk
  2.  PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 16 maart
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Wouter Slob /
    Gregoriaans koor
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  ds. T.P. de Jong 

Collecte voor:     1.  Stichting Straatmensen
  2.  PGN

Zondag 9 maart
Maranathakerk  09.30 uur ds. Wouter Slob
Stadskerk  10.00 uur viering
Studentenkerk  11.00 uur ds. Marieke Fernhout

Collecte voor:     1.  Zending: China
  2.  PGN

Zondag 23 februari
Maranathakerk  09.30 uur ds. Wouter Slob (HA)
Stadskerk  10.00 uur Compassie als kompas
Studentenkerk  11.00 uur Taizéviering

Collecte voor:     1.  Mawteni Foundation
  2.  PGN: onderhoud gebouwen

Zondag 2 maart
Ontmoetingskerk  09.30 uur ds. Wouter Slob
Stadskerk  10.00 uur ds. Richart Huijzer
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  diaken Theo van Driel

Collecte voor:     1.  Werelddiaconaat: Kameroen
  2.  PGN

Zondag 23 maart
Bartholomeüskerk 10.00 uur ds. Wouter Slob (HA)
Maranathakerk  09.30 uur ds. Bauk Zondag 
Stadskerk  10.00 uur viering
Studentenkerk  11.00 uur pastor Nicole Schubert

Collecte voor:     1.  Werelddiaconaat: Moldavië
  2.  PGN

Kerkdienst online (terug)kijken

U kunt de diensten van de Ontmoetingskerk en 
Maranathakerk via internet beluisteren of (terug)kijken:

www.pkn-nijmegen.nl/
eredienst/kerkdiensten-online

Zondag 6 april
Maranathakerk  09.30 uur  ds. Andrea Visser 
Stadskerk  10.00 uur Roy Clermons o.p.
Ev. Lutherse Gem. 10.00 uur  ds. W.J.H. Boon 

Collecte voor:     1.  Zending: Golfstaten
  2.  PGN
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dinsdag 18 februari  2 Kronieken 8,12-18dinsdag 18 februari  2 Kronieken 8,12-18
woensdag 19 februari  2 Kronieken 9,1-12woensdag 19 februari  2 Kronieken 9,1-12
donderdag 20 februari   2 Kronieken 9,13-31donderdag 20 februari   2 Kronieken 9,13-31
vrijdag 21 februari  Lucas 6,12-26vrijdag 21 februari  Lucas 6,12-26
zaterdag  22 februari  Lucas 6,27-38zaterdag  22 februari  Lucas 6,27-38
zondag 23 februari  Psalm 83zondag 23 februari  Psalm 83
maandag 24 februari  Ester 1,1-12maandag 24 februari  Ester 1,1-12
dinsdag 25 februari  Ester 1,13-22dinsdag 25 februari  Ester 1,13-22
woensdag 26 februari    Ester 2,1-14woensdag 26 februari    Ester 2,1-14
donderdag 27 februari  Ester 2,15-23donderdag 27 februari  Ester 2,15-23
vrijdag 28 februari  Ester 3,1-11vrijdag 28 februari  Ester 3,1-11
zaterdag 1 maart  Ester 3,12–15zaterdag 1 maart  Ester 3,12–15
zondag 2 maart  Joël 1,1-14zondag 2 maart  Joël 1,1-14
maandag 3 maart  Joël 1,15–2,2amaandag 3 maart  Joël 1,15–2,2a
dinsdag 4 maart  Joël 2,2b-11dinsdag 4 maart  Joël 2,2b-11
woensdag 5 maart  Joël 2,12-17woensdag 5 maart  Joël 2,12-17
donderdag  6 maart  Ester 4,1-17donderdag  6 maart  Ester 4,1-17
vrijdag  7 maart  Ester 5,1-14vrijdag  7 maart  Ester 5,1-14
zaterdag  8 maart  Ester 6,1-14zaterdag  8 maart  Ester 6,1-14
zondag 9 maart  Psalm 81zondag 9 maart  Psalm 81
maandag 10 maart  Ester 7,1–8,2maandag 10 maart  Ester 7,1–8,2
dinsdag  11 maart  Ester 8,3-17dinsdag  11 maart  Ester 8,3-17
woensdag  12 maart   Ester 9,1-15woensdag  12 maart   Ester 9,1-15
donderdag  13 maart   Ester 9,16-26adonderdag  13 maart   Ester 9,16-26a
vrijdag  14 maart   Ester 9,26b–10,3vrijdag  14 maart   Ester 9,26b–10,3

zaterdag  15 maart  1 Korintiërs 13,1-13zaterdag  15 maart  1 Korintiërs 13,1-13
zondag  16 maart   Lucas 9,1-9zondag  16 maart   Lucas 9,1-9
maandag  17 maart  Lucas 9,10-17maandag  17 maart  Lucas 9,10-17
dinsdag 18 maart  Lucas 9,18-27dinsdag 18 maart  Lucas 9,18-27
woensdag 19 maart  Lucas 9,28-36woensdag 19 maart  Lucas 9,28-36
donderdag  20 maart  Lucas 9,37-50donderdag  20 maart  Lucas 9,37-50
vrijdag 21 maart  Jesaja 50,4-11vrijdag 21 maart  Jesaja 50,4-11
zaterdag 22 maart  Jesaja 51,1-8zaterdag 22 maart  Jesaja 51,1-8
zondag 23 maart  Jesaja 51,9-16zondag 23 maart  Jesaja 51,9-16
maandag  24 maart  Jesaja 51,17-23maandag  24 maart  Jesaja 51,17-23
dinsdag 25 maart  Jesaja 52,1-6dinsdag 25 maart  Jesaja 52,1-6
woensdag 26 maart    Jesaja 52,7-12woensdag 26 maart    Jesaja 52,7-12
donderdag 27 maart   Jesaja 52,13—53:6donderdag 27 maart   Jesaja 52,13—53:6
vrijdag 28 maart   Jesaja 53,7-12vrijdag 28 maart   Jesaja 53,7-12
zaterdag  29 maart  Jesaja 54,1-10zaterdag  29 maart  Jesaja 54,1-10
zondag 30 maart  Jesaja 54,11-17zondag 30 maart  Jesaja 54,11-17
maandag 31 maart  Jesaja 55,1-13maandag 31 maart  Jesaja 55,1-13
dinsdag 1 april  Jesaja 56,1-8dinsdag 1 april  Jesaja 56,1-8
woensdag 2 april    Jesaja 56,9-57,6woensdag 2 april    Jesaja 56,9-57,6
donderdag 3 april   Jesaja 57,7-13donderdag 3 april   Jesaja 57,7-13
vrijdag 4 april   Jesaja 57,14-21vrijdag 4 april   Jesaja 57,14-21
zaterdag  5 april  Jesaja 58,1-5zaterdag  5 april  Jesaja 58,1-5
zondag 6 april  Jesaja 58,6-14zondag 6 april  Jesaja 58,6-14
maandag 7 april  Jesaja 59,1-8maandag 7 april  Jesaja 59,1-8
dinsdag 8 april  Jesaja 59,9-15adinsdag 8 april  Jesaja 59,9-15a

Mag het nog wel over God gaan?

                                
    

   
   

   
   

 C
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UMN
Het was een gewone maandag aan mijn keukentafel. We 
spraken over een bijeenkomst die we organiseren, gericht 
op vrede in reactie op het geweld in de wereld. Een mooi 
thema, vond ook de dominee, die voorstelde het simpelweg 
een gebed voor vrede te noemen. Dat woord – gebed – liet 
me aarzelen. Zou het niet mensen buitensluiten die niets 
met geloof hebben? Hoe relevant is een gebed nog in een 
tijd waarin veel mensen zich niet verbonden voelen met een 
kerk of religie?

De reactie van de dominee was scherp: “We zijn toch een 
kerk? Mag het dan niet meer over God gaan?” Zijn woorden 
troffen me meer dan ik had verwacht. Normaal ben ik niet 
bang voor een pittige discussie, maar dit keer voelde het an-
ders. Hij had een punt: de kerk is juist de plek waar het over 
God moet gaan. Tegelijk voelde ik de spanning in mezelf. 
Waar kwam mijn aarzeling vandaan?
Steeds vaker merk ik in mijn dagelijks leven dat er nau-
welijks plek lijkt te zijn voor mijn geloof.In gesprekken met 
vrienden of zelfs bij familie, voelt het soms alsof ik mijn reli-
gie op de achtergrond moet houden. Het is niet dat mensen 
er expliciet iets van zeggen, maar er hangt een sfeer waarin 
geloof geen vanzelfsprekend onderwerp meer is. Misschien 
herken je dat wel. Je voelt je een beetje bezwaard om over 
God te beginnen.

Eerlijk? Ik geef er vaak aan toe. 
Het is makkelijker om het er niet 
over te hebben. Niet omdat mijn 
geloof minder belangrijk voor 
me is, maar omdat ik bang ben 
voor die ongemakkelijke momen-
ten. Voor de stilte die valt als je 
vertelt dat je bidt. Voor de blikken als 
je zegt dat je zondagochtend naar de 
kerk gaat. 
Dit gesprek zette me aan het denken. Heb ik het niet te 
ver laten komen? Door God zoveel mogelijk buiten mijn 
gesprekken en mijn leven ‘in de wereld’ te houden, doe ik 
mezelf en mijn geloof misschien tekort. 
Ik ben nog niet klaar met deze vraag. Het is een zoektocht 
die misschien nooit helemaal stopt. Misschien is dit herken-
baar voor jou. Misschien niet. Maar als je ooit hetzelfde hebt 
gevoeld – een aarzeling om je geloof te delen, om het over 
God te hebben – dan wil ik je bemoedigen: er mag plek zijn 
voor God. Niet alleen binnen onze kerkmuren, maar ook 
in ons dagelijks leven. De vraag is niet of het mag, maar of 
we het durven. En misschien begint dat met het stellen van 
die ene ongemakkelijke vraag: mag het nog wel over God 
gaan?

Annelotte de Bruijn

BijbelleesroosterBijbelleesrooster
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De eerste kerkvergadering in het nieuwe jaar betrof die van 
de Kleine Kerkenraad (KKR) op 15 januari. Zware inhoude-
lijke zaken stonden er niet op de agenda. Overigens hoeft 
dat ook niet altijd. Er was nu wat meer ruimte voor een 
uitgebreide, onderlinge informatie-uitwisseling en voor een 
presentatie van een van de zeven werkgroepen, in dit geval 
de werkgroep Pastoraat. Door tijd te nemen om naar elkaar 
te luisteren en te horen over ieders activiteiten – verrijkt met 
een bezinningsmoment vooraf – fundeert het groepsgevoel 
en verstevigt de saamhorigheid als kerkenraadsgroep.    
Er werd verder gesproken over deelname door een verte-
genwoordiging van de PGN aan de vieringen in de protes-
tantse Open Hof-wijkgemeente in Kampen, vieringen in het 
kader van het kerkasiel van de Oezbeekse familie Baba-
yants. Ds. Slob en Hendrik Jan Bosman hebben het initiatief 
daartoe genomen en vroegen de KKR om instemming. De 
KKR staat volledig achter dit initiatief, beseffende dat er mis-
schien ook wat gevoelige kanten aan kleven. Bekendmaking 
hierover aan de gemeente is inmiddels gebeurd en er gingen 
al op dinsdag 28 januari zo’n 13 gemeenteleden mee naar 
Kampen, naar een avondviering. De ‘groep Nijmegen’ zal 
nog een keer een viering voor zijn rekening nemen.   

Twee ouderlingen en een kerkrentmeester
Van essentieel belang is te melden, dat er twee nieuwe 
ambtsdragers konden worden verkozen: Jenneke van de 
Streek in het ambt van ouderling en Maikel Rubens in het 
ambt van ouderling-kerkrentmeester. Maikel is voornemens 
om halverwege dit jaar de functie van voorzitter van het 
College van Kerkrentmeester op zich te nemen. Dit betekent 
dat het waarnemend voorzitterschap van dit college door 
Barend de Gooyert beëindigd kan worden. Ook werd in deze 
vergadering Cornelis de Haan benoemd tot kerkrentmees-
ter. Cornelis is bezig om de portefeuille ‘gebouwen’ van Jan 
Hertgers over te nemen. De benoeming gebeurde onder 
voorwaarde dat er vanuit de gemeente geen bemerkingen 
hierover zouden binnenkomen. Dit is niet gebeurd, waar-
door de benoeming van Cornelis definitief is geworden. Dit 
geldt overeenkomstig ook voor de twee bovengenoemde 
verkiezingen van ambtsdragers. Ook hier geen opmerkingen 
vanuit de gemeente. Jenneke en Maikel kunnen dus officieel 
tijdens een kerkdienst in het ambt bevestigd worden. Heel 
mooie ontwikkelingen in deze in alle opzichten woelige en 
warrige tijd. 

Als ‘uitsmijter’ werd het basispreekrooster voor 2026 vast-
gesteld. Ja, we moeten er vroeg bij zijn i.v.m. het vastleggen 
van preekbeurten door gastpredikanten. 
De eerstvolgende vergadering is die van de (grote) Kerken-
raad (KR) op 20 februari aanstaande. 
U blijft op de hoogte gehouden. 

Gerbrand Hoek, scriba

Blik op de Kerkenraad (64)

Wie komt helpen met het archief uitzoeken?
In een depot op het bedrijventerrein West-Kanaaldijk ligt 
al ruim een jaar het gehele oud-archief van onze kerkelijke 
gemeenschap opgeslagen. Er zijn stukken bij uit de jaren 
‘50 van de vorige eeuw, zowel van het College van Kerk-
voogden (nu Kerkrentmeesters), als van de wijkkerkenraden, 
centrale kerkenraad, van de Gereformeerde Kerk Nijmegen 
etc. Dit gehele archief moet en kan worden afgestoten naar 
het Regionaal Archief Nijmegen e.o. (Mariënburg). Deze is 
ook geïnteresseerd en wil ons archief zeker hebben, maar 
er dient eerst fors geselecteerd te worden: de kern moet 
worden behouden, de bulk kan weg. 
En daarom de vraag: wie vindt het leuk (en misschien inte-
ressant) werk om deze stukken van onze eigen kerkelijke 
geschiedenis uit te zoeken? 

Dit uitzoekwerk vergt met een slag om de arm één à ander-
halve dag per week. Veel kan gewoon thuis worden gedaan. 
Gezien de omvang van het werk zal dit voor wat langere 
tijd zijn. Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe sneller het 
werk uiteraard is gedaan. 
Er moet natuurlijk wel het e.e.a. gecoördineerd worden 
(regie) en op geregelde tijden moet er ook samengekomen 
worden voor afstemming en instructies. De centrale plek 
daarvoor is de Maranathakerk. Er hebben zich inmiddels al 
meerdere mensen aangemeld! 

Wilt u zich ook aanmelden, of heeft u een vraag over dit 
werk? Dan kunt u mailen naar gerbrandhoek@gmail.com

Gerbrand Hoek, scriba

Pasfoto’s in de Kerk-app
De Kerk-app is een nieuw en een bewezen nuttig contact-
medium. Veel mensen doen hierin mee en menigeen kan 
elkaar al via de app vinden. Oproepen voor wat dan ook 
kunnen snel geplaatst worden en hulp kan in een oogwenk 
gevonden worden. Een geweldig medium! 
Maar het kan nóg beter. Bij namen en contactgegevens 
moet idealiter het bijbehorende gezicht te zien zijn. En lang 
niet bij iedereen is dat het geval. 

Vandaar de volgende oproep: willen de degenen die al in de 
app onder de gemeenteleden zijn opgenomen en voor zover 
nodig een heldere, herkenbare foto van zichzelf toevoegen? 
En dus geen kleuterfoto of een foto van je huisdier… 
Aan gemeenteleden die nog niet in de ledenlijst van de app 
zijn opgenomen de uitnodiging om toe te treden tot onze 
kerk-app. Heel nuttig en handig. 

We hebben besloten om het zogenoemde ‘Smoelenboek’ 
niet voort te zetten. Voor degenen die er nog nooit van 
gehoord hebben, het Smoelenboek is een digitale lijst van 
regelmatige bezoekers van de Maranathakerk, voorzien 
van pasfoto’s en contactgegevens. Deze lijst heeft in het 
verleden zijn nut bewezen. Mensen konden op die wijze 
onderling elkaar snel bereiken en desgewenst contact leg-
gen. Een fotograaf was hierbij onontbeerlijk. En dat was Cor 
Sikkens. Bij dezen voor al dat werk veel dank aan Cor! 
Maar hier gaat nu een streep onder. 

Werkgroep Communicatie

Gevraagd....
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In mijn achtertuin staat een krentenboom. Ik kende alleen 
krentenbomen die klein waren en meer op uitgegroeide 
struiken leken. Elk najaar zaagde ik een paar dikke takken 
weg  om een mooiere vorm te krijgen en hopend op een 
stop in de groei. Die hoop was ijdel. Ik had nooit verwacht 
dat een krentenboom zo groot kon worden! De vogels 
vonden het echter prima en wanneer de krenten bijna rijp 
waren, vlogen ze af en aan om ze te verorberen. Ik kon er 
dus nauwelijks zelf iets van eten. Niet lang daarna kwam 
een eksterpaar in de boom zitten en het bleek al snel dat de 
boom voortaan verboden toegang was voor meesjes, mus-
sen en roodborstjes. Hoewel ik de eksters best een leuke 
woning gunde, vond ik het toch wel jammer dat ik de andere 
vogels naar andere tuinen zag trekken. Niet dat ze een nest 
maakten en soms waren ze ook dagen of uren weg, maar 
vrijwel geen vogel waagde zich meer in de boom.

 

Ik moest daarbij aan denken aan hoe wij als mensen met 
een geloofsovertuiging, die menen sterk in hun geloofs-
schoenen te staan, met hun uitgesproken meningen 
anderen eerder wegjagen dan hen welkom te heten. 

Het lied “denk niet wit, denk niet zwart” speelde door mijn 
hoofd, kijkend naar de eksterkleuren. Zwartwitdenken geeft 
veel polarisatie. Als er alleen eksters zouden rondvliegen….. 
Van al die mensen om ons heen, die op allerlei manieren 
met hun geloof of ongeloof bezig zijn, kunnen we heel wat 
leren, maar dan moeten we wel luisteren en niet steeds op 
het eigen gelijk blijven zitten. 

De krenten van het geloof blijft iedereen opzoeken en daarin 
kunnen de eksters andere vogels niet tegenhouden. 
Biodiversiteit in de natuur is zeer belangrijk, maar diversiteit 
in het geloof ook. Laten we ons laten stimuleren in gesprek-
ken, waardoor ons geloof levend blijft.

Michèle van der Steenstraten

GO en de eksterboom

23 februari: Mawteni Foundation
Mawteni (wat betekent ‘mijn land’) is een Nijmeegse stichting 
die zich inzet voor de verbinding tussen vluchtelingen en 
Nederlanders. Dit doet Mawteni via gezamenlijke maaltij-
den, gespreksgroepen, Engelse les en muziekles. Op deze 
manier proberen de vrijwilligers van Mawteni, afkomstig uit 
Syrië, Eritrea, Soedan en Nederland, verbinding tot stand 
brengen tussen mensen uit verschillende culturen.

2 maart: Werelddiaconaat (Kerk in Actie): 
Duurzame landbouw in Noord-Kameroen
Door het veranderende klimaat, houtkap en slecht bodem-
gebruik mislukken oogsten soms in Noord-Kameroen. Kerk 
in Actie ondersteunt de Lutherse Broederkerk, die dorpsbe-
woners traint in duurzame landbouw, zodat ze hun gezinnen 
van voldoende voedsel kunnen blijven voorzien. Mensen 
leren energiezuinig te koken en eigen brandstof en mest te 
maken. Door landbouw te combineren met bosbouw herstelt 
de uitgeputte bodem. Er worden bomen en struiken geplant 
en ook spaargroepen en coöperaties opgezet om de krach-
ten te bundelen.

9 maart: Zending (Kerk in Actie): China –  
Toevluchtsoord voor migranten in nood
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Op 9 maart 
daarom een collecte voor een project in China dat vrouwen 
een beter leven geeft. In Hongkong werken ruim 400.000 
Aziatische migranten, vooral vrouwen. Hun positie is 
kwetsbaar: soms worden ze opeens ontslagen en staan dan 
zonder inkomen en onderdak op straat. Anderen worden 
misbruikt of staan er bij ziekte alleen voor. Kerk in Actie 
ondersteunt deze vrouwen met tijdelijk onderdak, medische 
zorg, psychosociale begeleiding en juridische hulp. Ook 
kunnen vrouwen bijbel- of koranstudies, cursussen Engels 
en computervaardigheden volgen.

16 maart: Stichting Straatmensen
Deze stichting, die voor 100 procent draait op de kracht 
van vrijwilligers en giften, deelt van maandag- tot en met 
vrijdagavond maaltijden en lunchpakketten uit aan dak- en 
thuislozen aan de Tweede Walstraat in Nijmegen.

23 maart: Werelddiaconaat (Kerk in Actie) Moldavië – 
Een toekomst voor kinderen
In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. 
Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken 
troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te 
worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking 
met Youth for Christ vangen kerken hen op en zorgen ze 
voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen 
ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle 
manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de rest 
van hun leven meenemen.

30 maart: Algemeen diaconaal werk

Diaconale collecten
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Jongerentheater-
weekend 2025

Het theaterweekend vond als vanouds eind januari weer 
plaats en wel op 25 en 26 januari 2025 in de Ontmoetings-
kerk.Het was alweer de achtentwintigste editie van het 
jongerentheaterweekend.

Met meer dan 60 jongeren van groep 8 tot en met vijfen-
twintig jaar uit Nijmegen en omgeving als deelnemer en als 
workshopleiding is er een weekend lang (samen)gewerkt, 
gezongen, geknutseld, gefilmd en gelachen.

Twee dagen lang is d.m.v. muziek en zang, spel en drama, 
decor, film en techniek, schmink en kleding een theatervie-
ring voorbereid rond de gelijkenis / de parabel van de 
Talenten. Centraal staat daarbij de vraag Wat kan jij?!

Jezus vertelt een verhaal: een landheer gaat op reis en laat 
zijn drie knechten op zijn geld passen. Hij geeft ze ieder zo 
veel geld als hij denkt dat ze aankunnen. De ene knecht 
krijgt 5 talent, de ander 2 talent en weer een ander 1 talent. 
Twee van de drie knechten gaan met hun geld handelen en 
maken er twee keer zo veel van. 
De ander is voorzichtiger en bewaart zijn geld veilig onder de 
grond. Na een jaar komt de landheer terug… hoe reageert hij 
op zijn knechten ?

Een verhaal over moeten presteren. Over de beste worden 
en succes hebben, of falen en afgaan. Over ongelijke kansen 
en talenten. Hoe ga je daarmee om? Doe je mee aan de 
race? Haak je af? Hoe maak je gebruik van je talenten? 
Over deze vragen werd met de jongeren gepraat en samen 
scènes bedacht.

Zaterdagavond werd met ruim 60 personen gegeten. Een 
aantal vrijwilligers (gemeente- en parochieleden) hadden 
voor pannen macaroni en salades gezorgd. Daar werd gretig 
gebruik van gemaakt; dank aan de mensen die dit hebben 
verzorgd.
Daarna was er een feestavond in “de Kelder” op de eerste 
verdieping. Een feest met als thema ‘Rainbows & Unicorns’, 
met activiteiten en spelletjes. De zaterdag werd zo feestelijk 
afgesloten, waarbij ieder op z’n/haar eigen tijd weer de kerk 
verliet en naar huis ging om zondagmorgen zo tegen 12.30 
uur weer terug te komen om de voorbereidingen voor de 
uitvoering af te ronden.
De workshopleiding begon al om 10.00 uur met een goed 
verzorgd werkontbijt om “de puntjes op de i” te zetten en het 
draaiboek nog eens goed door te nemen.

De voorstelling
De decorploeg maakte een groot vijfsterren huis tot in de 
nok van het dak en ook de twee en één ster huizen mochten 
gezien worden!
In de voorstelling werkten de jongeren vooral het omgaan 
met je talenten uit. Zo werd duidelijk dat je alle verschillende 
talenten nodig hebt: het huis gebouwd door de advocaat 
en de dokter stortte in, dat van de metselaar en timmerman 
bleef fier overeind staan. Uit een scene in de dansschool 
bleek dat talent hebben is één ding, maar ook oefening en 
doorzettingsvermogen en al lijkt het makkelijk, dat is het niet.
Een meisje dat moest blijven zitten, nam de wijze woorden 
vanuit een fraai gezongen lied ‘Neem je tijd’ ter harte en 
haalde met hulp van vriendinnen, docent en zelfs haar eerst 
teleurgestelde ouders, toch haar diploma. 

De filmploeg liet in korte filmpjes de verschillende redenen 
zien waarom mensen hun talent soms niet gebruiken (zoals 
die dienaar die zijn ene talent in de grond stopte): geen 
kans gekregen , geen geld, geen fijn team, niet meer leuk, 
tegenwerking… Ze vroegen op het einde hiervoor bij Jezus 
ook begrip. Daardoor eindigde de voorstelling.
 
De medewerkers
Positief was het dat het weer lukte om voldoende medewer-
kers (workshopleiders, geluid, licht en klussers) bij elkaar te 
krijgen. 
De licht- en geluidtechniek waren professioneel verzorgd; 
een speciaal woordje van dank is hier wel op z’n plaats. 
Een deels ervaren een ploeg, met ook weer een paar 
nieuwe gezichten en een nieuwe regisseur; deze pakten het  
wonderbaarlijk snel en goed op alsof ze al jaren meewerk-
ten.
De kracht van het concept deed hier van zich spreken; het 
verliep voorspoedig.

Het publiek
Het was fijn te zien dat op zondag zo tegen 17.00 uur de 
kerk volstroomde. Prachtig om te zien en te ervaren dat er 
zoveel belangstelling was. 
Ruim 250 mensen waren getuigen van een prachtige uitvoe-
ring van het verhaal.  Een dankbaar, aanhoudend applaus 
viel spelers en medewerkers ten deel als blijk van waarde-
ring voor hetgeen werd gebracht; duidelijk, herkenbaar en 
vol ludieke kwinkslagen en grappige vondsten.

En het vervolg
Vele handen, ook bij het opruimen na de voorstelling, ge-
tuigden van een geweldig gevoel van saamhorigheid. Dat dit 
weer mogelijk was, dat het in de kerk anno 2025 nog steeds 
kan, dat we zoveel jongeren op de been krijgen ………
Dat moet en gaat vervolg krijgen.
Het theaterweekend van 24 en 25 januari 2026 kan al 
in ieders agenda. 
Wij staan al te popelen ………
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Bedankt dat je naar me 
luistert!

In gesprek met de leden van de werkgroep

Wat Pastoraat Betekent voor Ons als Werkgroep
Pastoraat is veel meer dan een taak; het is een roeping 
waarin het menselijke en het goddelijke samenkomen. Het 
raakt aan de kern van wie we zijn als gemeenschap en als 
mensen die proberen er te zijn voor elkaar. Als werkgroep 
pastoraat ervaren wij dit werk in al zijn facetten: de vreugde, 
de diepgang, de uitdagingen en de betekenis die het heeft 
voor ons en de mensen die we ontmoeten.

Luisteren en Aanwezig Zijn
Een van de belangrijkste aspecten van pastoraat is luisteren. 
Niet alleen horen wat iemand zegt, maar echt luisteren: met 
aandacht, zonder oordeel, en zonder direct een oplossing 
te hoeven bieden. Vaak zijn het juist de kleine, terloopse 
opmerkingen die veel zeggen. Een luisterend oor kan zoveel 
betekenen, vooral voor iemand die zich onbegrepen of alleen 
voelt.
We ervaren het als een voorrecht om als metgezel naast 
iemand te mogen staan, al is het maar voor een korte tijd. 
Soms is dat letterlijk: een hand op een schouder leggen, sa-
men een wandeling maken of gewoon aanwezig zijn zonder 
woorden. Door er te zijn, geven we iemand de ruimte om 
zichzelf te uiten en voelen ze dat ze er mogen zijn.

De Betekenis van Kleine Dingen
Pastoraat zit vaak in kleine gebaren. Het openen van de 
gordijnen bij iemand die somber is, even helpen met een 
schilderij ophangen, of een kopje koffie drinken en simpel-
weg aanwezig zijn. Het zijn de kleine dingen die laten zien: 
“Ik zie jou, en je bent niet alleen.”
Die kleine momenten kunnen grote betekenis hebben. 
Een lach door een traan heen, een woord dat hoop geeft, 
een aanraking die warmte uitstraalt—ze laten zien dat er 
verbinding is, dat er zorg is.

Een Veilige Plek Bieden
We merken dat pastoraat ook een ruimte creëert waar onder-
werpen die elders als taboe worden gezien, bespreekbaar 
worden. Mensen voelen vaak dat ze in hun directe omgeving 
niet altijd alles durven delen. Binnen het pastoraat willen we 
juist die veilige plek bieden waar ook moeilijke of pijnlijke 
dingen benoemd mogen worden. Het is bijzonder om te zien 
hoe dit mensen kan helpen om zich gezien en gehoord te 
voelen.

Geloof als Bron van Inspiratie
Voor ons is het geloof een kracht die ons werk inspireert. 
We zien soms op verrassende manieren hoe geloof hoop en 
troost biedt aan mensen. Bidden met of voor iemand kan een 
moment van diepe verbondenheid zijn, waarin we samen 
stil worden voor God. Het geloof geeft ons ook de kracht om 
te luisteren zonder oordeel en om mensen te zien zoals ze 
zijn—niet alleen in het heden, maar ook met hun geschiede-
nis en de verhalen die hen hebben gevormd.

Ontmoetingen die Bijblijven
Pastoraat is een werk van geven, maar ook van ontvangen. 
Elk bezoek, elk gesprek brengt iets mee: verhalen, inzichten, 
en momenten die ons als bezoekers raken en verrijken. We 
ontdekken steeds opnieuw hoe waardevol het is om mensen 
in hun eigen omgeving te ontmoeten en van hen te leren.

Uitdagingen en Grenzen
Pastoraat is niet altijd gemakkelijk. Soms voelen we ons 
machteloos, omdat we niet alles kunnen oplossen. Dat 
is iets wat we moeten leren accepteren: dat het niet onze 
taak is om alle antwoorden te hebben. Wat we wél kunnen 
doen, is er zijn en een luisterend oor bieden. Soms is dat al 
genoeg.
Ook merken we dat het contact leggen en houden met 
mensen soms een uitdaging is. Toch geloven we dat het be-
langrijk is om vol te houden, want door in contact te blijven, 
geef je mensen de ruimte om zich te uiten en deel te laten 
zijn van een gemeenschap. Helaas is tijd ook een belangrij-
ke factor, hoe graag we iedereen zouden willen bezoeken, 
valt dit niet altijd te belopen.

Pastoraat als Mensenwerk
Pastoraat is, boven alles, mensenwerk. Het mag ons raken, 
en dat is goed. Het betekent dat we het doen met ons hele 
hart, vanuit onze eigen kwetsbaarheid en betrokkenheid. 
Dat maakt het werk niet alleen waardevol voor anderen, 
maar ook voor onszelf.

Als werkgroep pastoraat voelen we ons gezegend dat we 
dit werk mogen doen. We mogen een klein vonkje zijn in het 
leven van anderen, een metgezel op hun weg. Dat is wat 
pastoraat voor ons betekent: naast mensen staan, luisteren, 
bidden, en samen de kracht van geloof en gemeenschap 
ontdekken.

Dankjewel dat je dit wilde lezen.

Peter Verdoorn, Michèle van Steenstraten, 
Wouter Slob, Marije Kleinsma & Annelotte de Bruijn

 (leden werkgroep pastoraat)

KerkPlus

KerkPlus activiteiten dit voorjaar:

•  16 maart: om 10:30 uur (aansluitend op viering met  
    Gregoriaans Koor Dukenburg): korte workshop 
    Gregoriaanse zang, met veel zingen!
•  april slaan we over i.v.m. nog te plannen activiteiten 
    veertigdagentijd
•  11 mei: Pelgrimswandeling vanaf Bartholomeuskerk 
    in Beek, om 12.30 uur. 

Werkgroep Inspiratie
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     Nieuws vanuit de  

         vierplekken

Contactadressen 

Pastores
Neem contact op met een van de 
pastores als u behoefte heeft aan 
een pastoraal gesprek of als u 
praktische hulp nodig heeft. 
Voelt u niet bezwaard, daar zijn 
onze pastores voor. 
 
-  Ds. Wouter Slob:  
   tel. 06 - 191 778 44  
   wouter.slob@pkn-nijmegen.nl  
 
-  Marije Klijnsma:  
   tel. 06 - 190 474 40 
   marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl 

Vertrouwenspersonen
-  Gerda Sollie:  
   solliegerda@gmail.com
-  Thomas van Heerde:  
    vanheerdethomas@gmail.com

Gebruikt u 

onze PGN app?
Zoek in de Play Store 

of App Store op 
PGNijmegen

‘Ik heb je altijd liefgehad, mijn liefde zal 
je altijd vergezellen’. 

Met deze tekst uit Jeremia 31:3 geven 
Shnouda en Angelique Touma bericht 
van de geboorte van hun dochter Leya. 

Leya is precies op de uitgerekende 
datum 13 januari geboren. Dochter en 
trotse ouders maken het goed. 
Heel hartelijk gefeliciteerd.

   Geboorte

   Bij de diensten

Op 23 februari komen we samen in de 
Maranathakerk. De cantorij verleent 
medewerking. Volgens rooster lezen we 
tekst die, zeker ook in onze tijd wereld-
vreemd aandoet: Heb uw vijanden lief 
(Lucas 6: 27-38). Uit het Oude Testa-
ment Genesis 45: 3-11. Voorganger is 
ds Slob

Op 2 maart kunnen we weer een ver-
teller verwelkomen. Dit keer zal Arjen 
Uittenbogaard vertellen over Mozes. 
Eén van de belangrijkste figuren uit de 
Bijbel die door God vanuit de bran-
dende braamstruik werd geroepen. De 
dienst is in de Ontmoetingskerk (9.30) 
en voorganger is ds Slob.

Op 9 maart komen we samen in de 
Maranathakerk (9.30). Het koor Joy doet 
mee aan de dienst. Op deze zondag 
kunnen we drie ambtsdragers beves-
tigen: Jenneke van de Streek, Maikel 
Rubens en Liesbeth Smallegange. We 
sluiten aan bij het thema van de vorige 
week: Exodus 3: 11-15. Een deel uit de 
roeping van Mozes. Voorganger is ds 
Slob

   Sobere maaltijden

Met de lezing uit Lucas 9: 28-36 (de 
Verheerlijking op de Berg) komt op 16 
maart de rol van de traditie ter sprake. 
En dat past mooi bij het Gregoriaans 
koor van de parochie dat op die zondag 
medewerking verleent aan de dienst. 
Met een zangtraditie van vele eeuwen, 
heeft deze muziek een enorme invloed 
op de liturgie. Hoewel de teksten in het 
Latijn zijn, hebben de melodieën ook in 
de protestantse liturgie sporen nagela-
ten. Fijn dat ze een keer op bezoek ko-
men! Voorganger is ds Slob. De dienst 
is in de Ontmoetingskerk.

Op 23 maart vieren we in de kleine 
Bartholomeuskerk in Beek het avond-
maal (aanvang 10.00). De lezing is uit 
Lucas 13: 1-9 en gaat over de vraag of 
ellende een straf van God is; volgens 
Jezus niet! De cantorij van de Ontmoe-
tingskerk werkt mee aan de dienst. In 
de Maranathakerk gaat ds Bauk Zondag 
voor. Deze dienst begint om 9.30.

Op 30 maart zal de dienst worden 
geleid door een oude bekende: ds 
Rainer Wahl. Leuk dat hij ons weer eens 
opzoekt! De dienst is dan in de Ontmoe-
tingskerk en begint om 9.30.

In de veertigdagentijd probeer ik het 
altijd wat rustiger aan te doen. Deel 
daarvan is dat wij in huis op woensdag 
sobere maaltijden houden: alleen brood 
en thee, omlijst door een eenvoudige 
liturgie. 
Vorig jaar heeft een aantal belangstel-
lenden een of meerdere keren mee-
gedaan. Ook dit jaar weer van harte 
welkom. Aanmelden is wel even handig, 
om te zien of we rond de tafel kunnen. 
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PVD Dukenburg / Lindenholt / Hatert
Onze eerste ouderenmiddag in dit 
nieuwe jaar is alweer voorbij. Onze 
traditionele BINGO was een succes! Er 
waren weer een aantal leuke prijsjes te 
winnen.

Wij nodigen u nu uit voor de volgende
ouderenmiddag op donderdag 27 
februari. We starten om 14.00 uur met 
het gebruikelijke kopje koffie of thee met 
iets lekkers.
Daarna vertoont dhr. Lolle Wynia de 
film: “Haar naam was Sarah”.

De tienjarige Sarah wordt in de nacht 
van 16 juli 1942 samen met haar ouders 
opgepakt en naar Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden joden 
worden verzameld voor deportatie. 
Niemand heeft echter gezien dat Sarah 
haar kleine broertje Michel in een 
kast opsloot, net voordat de politie het 
appartement binnendrong. Zestig jaar 
later krijgt Julia Jarmond, een Ame-
rikaanse journaliste in Parijs (Kristin 
Scott Thomas), de opdracht een artikel 
te schrijven over deze razzia, een inkt-

   Protestantse Vrouwendienst

De koks werden met 
applaus bedankt 
en ontvingen een 
voorproefje op de 
komende lente: een 
pot met veelbelovende 
voorjaarsbloemen in 
knop.
Het is een welkome 
traditie geworden om 
de eerste bijeenkomst 
in een nieuw jaar te 
beginnen met een 
gezamenlijke maaltijd.

Gift
Van Mevr. van D. hebben we €50,00 
ontvangen. Ze is dankbaar voor het 
warme contact en de gezelligheid die 
de PVD haar biedt. Wij zijn haar heel 
erkentelijk voor de gulle gift!

Samenkomst februari
We hopen weer met velen samen te 
komen op dinsdag 18 februari om 14.30 
uur.
De heer Peter Schipper, die ons door de 
jaren heen al menige interessante mid-
dag heeft bezorgd, komt vertellen over 
“Flipje, het fruitbaasje van Tiel”.
Velen zullen zich de stripverhaaltjes van 
reclamemannetje Flipje van fabriek De 
Betuwe herinneren met figuren als Jas-
per Aap, Juffrouw Schaap, Bertje Big.
Peter Schipper is kunsthistoricus en 
conservator van het museum.

Samenkomst maart
Ds. Johan Dorst is bereid om dinsdag 
18 maart met beelden geïllustreerd te 
vertellen over de voettocht, die hij en 
zijn vrouw Ineke gemaakt hebben in 
Costa Rica. Van kust tot kust; van de 
Atlantische Oceaan naar de Stille Oce-
aan. Daar kijken wij naar uit!

Als u vervoer nodig heeft voor deze 
middagen, belt u dan uw contactper-
soon of naar Addie Wanders

Addie Wanders, 
tel. 024- 355 8471

Het Oezbeekse gezin Babayants zit 
al ruim 11 jaar in de asielprocedure 
in Nederland terwijl er binnen vijf jaar 
duidelijkheid moet zijn. Twee van de 
drie kinderen zijn in Nederland geboren 
en getogen. En nu dreigt uitzetting. De 
Open Hof kerk in Kampen verleent het 
gezin met kerkasiel gastvrijheid. Dat 
betekent in dit geval dat er een continue 
kerkdienst is opgezet waarbij voor-
ganger, medewerkers en kerkgangers 
elkaar steeds afwisselen. 
Ook ondergetekenden hebben reden 
gezien hieraan mee te doen, en het 
initiatief is door de kerkenraad onder-
steund. Op 28 januari en op 4 februari 
zijn we met een groepje gemeenteleden 
naar Kampen afgereisd om twee keer 
een kerkdienst van twee uur te houden. 
Het ziet er niet naar uit dat het spoedig 
over zal zijn, dus mogelijk komen we 
nog wel vaker op het rooster.

Wouter Slob en Hendrik Jan Bosman

Bij grote toeloop zoeken we er mis-
schien een ander gasthuis bij. Iedere 
woensdag in de veertigdagentijd, 17.30. 
St Agnetenweg 73.

Wouter en Nicoline Slob

   Verslag kerkasiel Kampen

zwarte bladzijde in de Franse geschie-
denis. Ze gaat op zoek in archieven en 
via het dossier van Sarah ontdekt ze 
een goed verborgen geheim van haar 
eigen schoonfamilie. Haar echtgenoot 
probeert haar ervan te weerhouden zich 
met deze geschiedenis te bemoeien, 
maar Julia besluit desondanks het spoor 
van Sarah te volgen.

Mocht u niet op eigen gelegenheid naar 
de kerk kunnen komen, neem dan vóór 
25 februari contact op met mevrouw 
Trudy Broekhuizen, tel. 3440067. 
Vervoer wordt dan geregeld.

We hebben een gift ontvangen van  
€ 20. Wij willen de gever heel hartelijk 
bedanken.

Wij hopen u allemaal weer te zien op 27 
februari.

De dames van de Vrouwendienst

PVD Maranathakerk
 
Terugblik op 21 januari: stamppot-
tenmiddag
De eerste middag in het nieuwe jaar 
was heel gezellig en goed bezocht.
Voor de pauze hebben we onze kennis 
van Hollandse spreekwoorden opge-
haald. Voor ieder was er een blad met 
31 tekeningetjes, die een spreekwoord 
uitbeelden.
Ook op het grote scherm in de zaal was 
dit alles te zien. Uit de tekeningen bleek, 
dat het agrarische leven in Nederland 
heel veel spreekwoorden en gezegdes 
heeft opgeleverd.
Er waren hersenkrakers bij en er werd 
druk overlegd met elkaar.

Na de pauze konden we kiezen uit een 
keur aan stamppot gerechten: andij-
vie, boerenkool, hachee, hete bliksem, 
hutspot en zuurkool. De meesten van 
ons hadden een kleurrijk geheel op hun 
bord en lieten het zich bijzonder goed 
smaken. Het toetje werd door menigeen 
voor thuis bewaard.
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Op woensdag 19 maart om 19:30 opent de Maranathakerk 
in Nijmegen haar deuren voor een bijzondere bijeenkomst 
over vrede en hoop. In een wereld vol onrust zoeken we 
samen naar lichtpuntjes, naar verhalen die verbinden en 
naar hoop die ons in beweging zet.

Heb jij een gedachte, een gedicht, een lied of een ervaring 
die je wilt delen? Laat het ons weten! Jouw stem kan 
anderen inspireren.

Kom, luister, deel en laat je raken. 
Samen maken we deze avond tot een baken van hoop.

Meer info of iets inbrengen? Neem contact op via 
Bram Bos of Annelotte de Bruijn:

annelotteabrahams@gmail.com
brambos9@hotmail.nl

19 maart: samenkomst voor vrede

Voorjaarsprogramma ‘Barmhartigheid’
 
In het voorjaarsprogramma gaan we aan de slag met 
het begrip Barmhartigheid. In de tijd valt het samen met 
de veertigdagentijd, waarin sowieso het omzien naar de 
ander belangrijk is. In diverse activiteiten denken we er 
over na en laten we ons er door inspireren. En dat kan 
belangrijk zijn, want in onze huidige tijd en samenleving 
wordt barmhartigheid nog wel eens uit het oog verloren. 
Goed om er in deze weken bij stil te staan.

De volgende samenkomsten staan (onder voorbehoud) in 
de planning. Meer info volgt via website en nieuwsbrief.

•  woensdag 5 maart: Aswoensdagdienst 
   in de Ontmoetingskerk en lezing 
•  donderdag 13 maart:  
   Maken van een hongerdoek
•  woensdag 19 maart: Vredesbijeenkomst 
   in de Maranathakerk (zie hieronder)
•  maandag 24 maart: Film

Mijn naam is Jochem Verzijl, ik ben 20 jaar en christelijke 
eerstejaarsstudent Wiskunde aan de Radboud Universi-
teit. Ik ben op zoek naar een fijne woonplek in Nijmegen, 
bijvoorbeeld een kamer met andere studenten of een kamer 
bij iemand thuis die het leuk vindt een christelijke student in 
huis te hebben.
Ik hou erg van een spelletje, ben altijd in voor een praatje 
en, de studie verraadt het al, ik vind het erg leuk om met 
wiskunde bezig te zijn. Mocht u of jij iets weten of horen over 
een kamer die vrijkomt, of vind u/jij het leuk om een student 
onderdak te bieden, dan hoor ik het heel graag.

tel. 06 - 11075332
jochem.verzijl@outlook.com

•  zondag 30 maart: voorstelling schola Karolus Magnus:    
   Het lied van de vluchteling, een zwanenzang? 
   Om 14.30 uur in de Ontmoetingskerk
•  maandag 31 maart: Hongerdoek afmaken
•  maandag 7 april: voorstelling ‘Verhaal aan de Waal’ 
    in de Ontmoetingskerk
•  donderdag 10 april: Biblioloog

woensdag 19 maart, 19:30 uur
Maranathakerk 
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Opbrengst diaconale collecten

datum collectedoel opbrengst
13 okt. Kerk in Actie: werelddiaconaat Israël € 293,25
20 okt.   Diaconie: algemeen werk € 154,85
27 okt.   Diaconie: algemeen werk € 256,95
3 nov. Het Kruispunt € 303,45
10 nov. Stichting Bondeko: Bondekoschool € 257,90
17 nov.   Diaconie: algemeen werk € 213,65
24 nov. Pastoraat – Nederland levenseinde € 463,26
1 dec. Diaconie: algemeen werk € 295,80
8 dec.  Kerk in Actie: werelddiaconaat Ghana € 301,05
15 dec.   Huis van Compassie € 297,20
22 dec. Kerk in Actie: werelddiaconaat Palestina € 241,20
24 dec. Stichting Bondeko: Bondekoschool € 138,25
25 dec. Kerk in Actie: kinderen in de knel € 577,12
29 dec.    Diaconie: algemeen werk € 222,87
31 dec. Diaconie: algemeen werk € 126,10

Wijsgerige kring: Willem van Ockham

Donderdag 27 februari bespreken we op een 
filosofische avond het denken van de middel-
eeuwse denker Willem van Ockham. Ockham is 
de voorloper van het moderne denken dat veel 
belang hecht aan de waarneming. Méér dan wat 
we waarnemen moeten we maar niet aannemen, 
vond hij, wat bekend is komen te staan als het 
‘scheermes van Ockham.’ 
Inleider die avond is Alec Ros. Alle belangstel-
lende hartelijk welkom. We komen samen in de 
Maranathakerk en beginnen om 20.00 uur.

Activiteit

Kinderkerstspel in de Maranathakerk
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Gespreksgroep Landwijk

Meedoen met een gespreksgroep in de Protestantse 
Gemeente Landwijk?

Dat kan ongeveer één 
keer per maand van 
20.00 - 22.00 uur. 
De groep is bedoeld 
voor de leeftijd van 
circa 25-70 jaar. 
De locatie is wisselend 
bij iemand thuis. Marije 
Klijnsma begeleidt deze 
avonden.

De data van deze gespreksgroepen zijn als volgt:

•   maandag 10 maart
•   woensdag 14 mei
•   dinsdag 24 juni

Info via Marije: marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl

Activiteit Eekhoorn & Konijn
Konijn graaft maar door

Konijn hupt in het rond, op zoek naar een mooi stukje grond 
om te beginnen met graven. Hij heeft niet in de gaten dat 
Eekhoorn en Uil er nog zitten en een beetje moeten lachen.

“Kijk nou toch,” zegt Eekhoorn. “Wat is hij blij! Eerst was hij 
zo verdrietig en nu lijkt hij de hele wereld aan te kunnen! 
Kom Uil, laat hem lekker zijn gang gaan, dan gaan wij er 
stilletjes vandoor. Ik ga over een paar uur kijken of het 
allemaal gelukt is.” 

“Dat vind ik een voortreffelijke gedachte”, zegt Uil. “Dat komt 
me ook wel zo goed uit, want ik wil nog een middagslaapje 
doen in mijn boom”.

Konijn heeft totaal niet in de gaten dat ze weggaan, zó druk 
is hij bezig. Maar hij wil zijn hol wel op een veilig plekje 
hebben. Gevaarlijke dieren moeten niet zomaar de ingang 
kunnen vinden. 
Onder wat lage struiken en tussen wat plukken gras 
begint hij een lange gang te maken.

Hij graaft hard en schopt met zijn achterpoten de grond naar 
buiten. Een paar vogels, die overvliegen, kijken verbaasd 
naar die zandregen. 

Konijn heeft niets in de gaten en graaft en graaft maar door 
tot hij een soort kamertje onder de grond heeft gemaakt. 

Hij begint wel een beetje moe te worden, maar één ding 
moet nog gebeuren: er moet een nooduitgang komen. En 
dat lukt hem nog ook. 

Ja, hij is best trots op zichzelf, maar vooral blij dat hij nu echt 
zijn eigen huisje heeft.

Michèle en Hetty

Nesjomme 
Onlangs kwam er een documentaire uit over het Joodse 
leven in het Amsterdam van vóór de Tweede Wereldoor-
log. Bekroond op het IDFA en de moeite van het bekijken 
meer dan waard. De titel 
luidt Nesjomme. Volgens de 
NRC is dat ‘Hebreeuws voor 
“ziel”’ en ergens is dat ook 
zo, maar er zijn wat kant-
tekeningen bij te plaatsen.  
 
Eerder dan een Hebreeuws 
is nesjomme, met de 
klemtoon op sjom, een 
Jiddisj woord. Binnen Joods 
Nederland wordt het vooral 
gebruikt in de wat wijdere 
betekenis van ziel, te weten: 
sfeer, gevoel, traditie, nest-
geur zo u wilt. Het eveneens 
Jiddisje ‘jiddisjkait’, ‘joods-
heid’, komt er dicht 
bij in de buurt. 
 
Toch is er wel degelijk een Hebreeuwse connectie. 
Nesjomme stamt af van een woord waarvan we denken 
dat het geklonken heeft als nesjamá en dat ruim twintig 
keer in de Bijbel voorkomt. De eerste daarvan is meteen 
al heel bekend en prominent, namelijk Genesis 2:7, waar 
staat dat God de mens ‘levensadem’ in de neus blies. Hier 
is nesjamá de ‘adem’ die de mens laat leven. 

Lees alle miniaturen op  
www.arianverheij.nl/hebreeuwse-miniaturen

     Hebreeuwse miniaturen
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Bijbellunch

Wij nodigen u van harte uit voor een Bijbellunch. 
Dit is één keer per maand op een dinsdag van 
12.00 tot uiterlijk 13.30 uur. Iedereen is welkom 
om aan te schuiven.

Je hoeft ons niet te laten weten of je komt. Je 
hebt alleen je brood en een Bijbel nodig. Voor 
thee en koffie wordt gezorgd. We lezen het ge-
deelte uit de Bijbel dat in de zondagse dienst aan 
bod zal komen. 
En gebruiken daarvoor de methode lectio divina.
Lectio divina betekent goddelijke lezing of lezing 
met het hart. Deze manier van lezen werd in de 
eerste eeuwen van het Christendom beoefend 
door de woestijnvaders en -moeders en is later 
verder ontwikkeld in de kloosters. Het is niet 
zozeer gericht op het vergaren van kennis, maar 
meer op het stilstaan bij wat God jou persoonlijk 
te zeggen heeft in de tekst.

We zien u graag op: 18 maart (Maranathakerk), 
8 apr (Ontmoetingskerk), 20 mei (Maranathakerk)

Hartelijke groet, 
ds. Wouter Slob en Marije Klijnsma

Activiteit

In maart bestaat het Luisterbankje in de Ontmoetingskerk
5 jaar. Elke dinsdag- en donderdagochtend van 10.00 tot 
11.30 uur is iedereen welkom om de kerk in te lopen en 
even op het bankje te komen zitten en iets te delen. 
Je vindt er altijd een luisterend oor.

5 jaar geleden begon het Luisterbankje als ‘bemoedigings-
moment’ bij het uitbreken van Covid. En het is gebleven. 
Want het is waardevol dat je zo even de kerk kan inlopen 
en daar dan iemand vindt om mee te praten. 
Op de foto ziet u de mensen die op dit moment geregeld 
op het luisterbankje te vinden zijn. Sommigen al vanaf het 
begin. En we gaan met liefde door. Wees welkom!

Namens de groep,
Marije Klijnsma

Tijdens de kerstdienst stonden we samen stil bij de vraag: 
Hoe zou jij licht willen geven? Wat wil jij voor een ander zijn? 
We schreven onze antwoorden in steekwoorden op kleine briefjes. 
Woorden van warmte, steun en verbondenheid.
Ik verzamelde al deze woorden en maakte er een woordenwolk van. 
Elk woord vertelt een verhaal, een verlangen om iets moois voor een 
ander te betekenen. Misschien herken je jouw eigen woord ertussen: 
geduld, een luisterend oor of licht.

Deze wolk is niet alleen als herinnering aan de warme viering in 
het Bartholomeuskerkje, maar ook als zachte aanmoediging. 
Een herinnering dat licht geven niet alleen iets van Kerst is. 
Dat we het hele jaar door iets voor een ander kunnen doen.
Hoe? Door oprechte aandacht te geven. Door iemand op straat te 
groeten. Door tijd te nemen voor een praatje. Door een ander te zien, 
echt te zien.
Samen maken we de wereld een beetje lichter en mooier.

Groeten, Diana de Boer

Hoe zou jij licht willen geven?

Jubileum van het Luisterbankje
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Elke tweede zondag van de maand 
om 19.30 uur wordt in de Petrus-
kerk (Schependomlaan 85) een 
cantate van J.S. Bach uitgevoerd. 
U bent weer hartelijk welkom, 
de toegang is vrij.

Zie voor meer informatie:
www.bach-cantates-nijmegen.nl

Zondag  9 maart, 19.30 uur
Cantate BWV 22   “Jesus nahm zu sich die Zwölfe”

Bach schreef deze cantate BWV 22 eigenlijk voor de 
zondag Estomihi, in het kerkelijk jaar de laatste zondag 
voorafgaand aan de “stille tijd” voor Pasen waarin in Leipzig 
geen muziek in de kerk mocht klinken. Het thema is Jezus’ 
aankondiging van zijn dood. Voor Bach een mengeling van 
verdriet en toch ook grote vreugde vanwege de diepere 
betekenis ervan.

Hij componeerde de cantate in 1723, samen met BWV 23 
als proeve van bekwaamheid bij zijn sollicitatie tot cantor 
van de grote Thomaskirche in Leipzig, waar hij tot zijn dood 
in 1750 zou blijven.

De cantate opent in de sfeer van de passionen die hij daar 
later zou componeren. De tenor zingt als evangelist: “Jezus 
riep de twaalf discipelen bij zich” (titel van de cantate), en 
dan kondigt de bas in de rol van Christus de gang naar 
Jerusalem aan waar hij zal worden gekruisigd. Waarop het 
koor de volslagen verwarring onder de discipelen laat ho-
ren. Daarna volgt een aria voor de countertenor met hobo: 
“Neem mij bij u en help me om dit te bevatten” (met op het 
woord “lijden” twee keer een verrassende, zeer smartelijke 
wending omlaag in de muziek). 
Vervolgens zingt de bas, door de strijkers begeleid, dat 
niemand kan peilen wat de betekenis is van het lijden van 
Christus. 
Maar aan het eind barst hij toch in vreugde uit bij de ge-
dachte dat hij het ooit zal kunnen begrijpen! Dan zingt de 
tenor, ook weer begeleid door de strijkers, zijn aria waarin 
hij bidt om zuivering van zijn gemoed en om in vrede door 
Christus aangenomen te worden (met lange noten op 
“vrede” en nog meer op “eeuwig”).

De cantate eindigt met een 
lied uit de begintijd van de 
reformatie, twee eeuwen 
eerder geschreven door 
Elisabeth Creuziger, een 
gewezen non en vriendin van 
Luther, op de melodie van 
een nog ouder liefdeslied. 
Bach maakte er niet alleen 
een vierstemmig slotkoraal 
van, maar heeft dat ook nog 
weer opgenomen in een 
swingende omspeling door 
het orkest. 
Als je komt luisteren mag je 
het slotkoraal meezingen, en 
dat wordt van tevoren samen 
ingestudeerd. 

Bachcantate in de Petruskerk

‘Wortelen in tijden van ontworteling’
Dominicaanse Ontmoeting voor wie zoekt naar hoop

Dagelijks komen de beelden tot ons, en misschien ervaren 
we het ook in ons eigen bestaan: we leven in een wereld vol 
onzekerheid, verdeeldheid en geweld. Hoe kunnen we in 
die wereld als mens toch een thuis vinden? En waar en hoe 
kunnen we hoop vinden? 
Daarover gaat het tijdens de komende Dominicaanse 
Ontmoeting, woensdag 12 maart van half 4 tot half 7 in de 
Dominicuskerk in Nijmegen (ingang Groenewoudseweg).

Spreker tijdens deze bijeenkomst is dominicaan Richard 
Steenvoorde. In zijn lezing, ‘Wortelen in tijden van ontworte-
ling’ zal hij laten zien hoe christelijke filosofie ons kan helpen 
om ‘hoopverlener’ te worden, gemeenschappen te verster-
ken en verantwoordelijkheid te nemen. 

Hij vindt daarvoor inspiratie bij 
de Frans-joodse filosofe en
spiritueel denker Simone Weil 
(1909-1943), die vaststelde: 
“De verworteling is misschien de 
belangrijkste en minst erkende 
behoefte van de menselijke ziel.”

Richard Steenvoorde OP (1973) is bijzonder hoogleraar 
christelijke Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 
Hij doet onderzoek naar christelijke filosofie en politieke 

theologie en is daarnaast pastor voor 
internationale studenten in Delft. Hij 
belooft ons “een lezing die uitnodigt 
tot nadenken én handelen”.
Na de inleiding en het gesprek 
bidden we het avondgebed en is er 
een gezamenlijke maaltijd.

De organisatie is in handen van 
Dominicanen024, een samenwerkingsverband van Nijmeeg-
se dominicanen, dominicanessen en lekendominicanen. 
De dominicaanse ontmoetingen staan dit jaar in het teken 
van ‘verhalen van hoop’. Daarmee sluiten we aan bij de 
oproep van paus Franciscus om in het jubeljaar 2025 
‘pelgrims van hoop’ te worden.

Iedereen is op 12 maart van harte welkom! U kunt zich tot 
5 maart aanmelden door een e-mail te sturen naar 
dominicanen024@gmail.com. De entree bedraagt € 15,-, 
maar dit bedrag mag voor niemand een belemmering zijn.

Dominicaanse Ontmoeting
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Kerkenraad
Scriba: G. Hoek, tel. (024) 356 51 77,  
06 - 163 003 28 
e-mail: scriba.pgn@kpnmail.nl 

Kerkelijk bureau 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Postbus 31406, 6503 CK Nijmegen
Tel. 06 - 298 114 14 (dinsdag 10 - 12 uur) 
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters
Aanwezig in het Kerkelijk bureau op 
dinsdag 10-12 uur: tel. 06 - 298 114 14
Correspondentie: bij voorkeur per mail
kerkrentmeesters.pgn@kpnmail.nl
Penningmeester: Yvonne Sans 
Bank: NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN

Algemene adressen

Over & Weer is het kerkblad van de 
Protestantse Gemeente 

Nijmegen/Landwijk

Wilt u kopij aanleveren? 
Kopij voor het volgende nummer uiterlijk 
zondag 16 maart aanleveren via:
over&weer@kerkinactie-nijmegen.nl
Dit nummer verschijnt 1 tot 4 april. 

U kunt Over & Weer ook digitaal lezen:
www.pkn-nijmegen.nl/communicatie/
over-en-weer

Adreswijzigingen en opzeggingen:
tel. 06 - 29811414, dinsdag 10-12 uur
e-mail: kerkelijkbureau.pgn@hetnet.nl

Geen Over & Weer ontvangen?
Neem dan contact op met de redactie 
via mail of tel. 06 - 426 945 14. 

Medewerkers: Sabine Schols en 
Franz van Vlaanderen (redactie), 
Cor Sikkens (fotografie)

Over & Weer rekeningnummer: 
NL04 INGB 0000 1264 36 
ten name van Prot. Gem. te Nijmegen

Druk en verzending: Editoo (Arnhem)

Protestantse Gemeente Nijmegen / Landwijk Werkgroepen

Collectebonnen: boek 50 euro of een 
meervoud over naar rekeningnummer 
NL74 INGB 0008 2451 43 t.n.v.  
Prot.Gem. te Nijmegen, in NIJMEGEN 
o.v.v. ‘Collectebonnen’

Diaconaal bureau
Maranathakerk (zaal 4) 
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
Geopend ma, di, do: 09.00 - 13.00 uur
tel. 06 - 426 945 14, e-mail:
administratie@kerkinactie-nijmegen.nl 
Rekeningnr: NL52 INGB 0000 9026 39 
t.n.v. Protestantse diaconie Nijmegen

Voor diaconale hulpvragen:
tel. tel. 06 - 426 945 of 
diaconie@pkn-nijmegen.nl

Maranathakerk
Steenbokstraat 86, 6531 TH Nijmegen
www.pkn-nijmegen.nl/ 

Koster: Willem van Tilburg,  
tel: (024) 355 45 20, e-mail: 
koster@maranathakerk-nijmegen.nl 

Bereikbaarheid pastoraat
Hendrik Jan Bosman,  
tel: (024) 354 1133 / 06 - 413 613 27 
e-mail: hendrik.jan.bosman@gmail.com

Ontmoetingskerk
Meijhorst 70-33, 6537 EP, tel. 344 39 56
www.ontmoetingskerk.net
secretariaatpgn@ontmoetingskerk.net

Bespreking kerkruimtes:  
via de website (zoek op ‘zaalbeheer’) 

Bereikbaarheid pastoraat
Zie pag. ‘Nieuws vanuit de vierplekken’

Auto-ophaaldienst: Annelotte de 
Bruijn, autodienst@pkn-nijmegen.nl 
of tel. 06 - 816 282 93

Kleine Bartholomeüskerk
Nieuwe Holleweg 2, 6573 DX Beek-
Ubbergen 

Bereikbaarheid pastoraat
Jeanette van der Zande
e-mail: jvanderzande8@upcmail.nl 
tel. 06-253 073 69

Oecumenische Studentenkerk
kerkgebouw: Erasmuslaan 9a
ds. Marieke Fernhout, tel. (024) 361 91 
88 (algemeen) mobiel: 06 - 234 366 53
e-mail: marieke.fernhout@ru.nl
website: www.ru.nl/studentenkerk

Luthers Zuid Nederland
kerkgebouw: Prins Hendrikstraat 79
Coördinatie: prof. dr. em. M. Matthias 
e-mail: mmatthias@pthu.nl

Pompestichting
ds. Bauk Zondag, tel. (024) 35 27 600 / 
mobiel: 06 - 229 875 97
e-mail: b.zondag@pompestichting.nl

Radboudumc
ds. Anneke de Vries, 
mw. Jocelyn van Nieuwenhuijzen, 
e-mail: anneke.devries@radboudumc.nl 
tel. (024) 361 33 20

Canisius Wilhelminaziekenhuis
ds. Andrea Visser, tel. (024) 365 86 69 
e-mail: andrea.visser@cwz.nl 
 
Stichting Kalorama
Daniëlla Martina
tel. (024) 684 77 77

Stadskerk Nijmegen
Ron Visser 
e-mail: info@stadskerknijmegen.nl

-  Beheer:       beheer@pkn-nijmegen.nl
-  Communicatie: 
            communicatie@pkn-nijmegen.nl
-  Diaconie:   diaconie@pkn-nijmegen.nl
-  Inspiratie: inspiratie@pkn-nijmegen.nl
-  Jeugd & Jongeren: 
              jeugd@pkn-nijmegen.nl
-  Liturgie & Eredienst: 
           eredienst@pkn-nijmegen.nl
-  Pastoraat: 
      pastoraat@pkn-nijmegen.nl 

Colofon

Data kopijsluiting 2025

          •    nr 3 - zondag 16 maart
          •    nr 4 - zondag 27 april
          •    nr 5 - zondag 15 juni
          •    nr 6 - zondag 10 augustus
          •    nr 7 - zondag 14 september
          •    nr 8 - zondag 26 oktober
          •    nr 9 - zondag 30 november



Verheugend genoeg konden we maandag 
3 februari het huwelijk inzegenen van 
Inge van der Schagt en Mike Terpstra. 
In dit geval was het op een bijzondere 
locatie: niet in een kerk, maar in boscafé 
de Zweef, bij het zweefvliegveld in Malden. 
Ook daar kan de zegen worden gegeven, 
natuurlijk.

Zeker bij huwelijken ga ik er als predikant niet 
graag alleen op uit. Ik doe mij werk altijd in samenhang 
met de gemeente en vind het daarom fijn als er één (of mis-
schien wel twee; van beide soorten één) ambtsdragers met me 
meegaan. Op die manier is dan de gemeente vertegenwoordigd 
en wordt aan het begin van de dienst een consistoriegebed 
uitgesproken; altijd zeer gewaardeerd! Bovendien biedt de 
ambtsdrager namens de gemeente de trouwbijbel aan.

Die moet er dan natuurlijk wel zijn. En mij is gebleken dat dat 
nog niet zo eenvoudig is. Ooit ging ik enkele dagen voor het 
huwelijk naar een boekhandel en pakte uit de stelling Religie 
één van de Bijbels. In de regel waren er meerdere voorradig en 
een speciale huwelijkseditie stond er altijd wel tussen. 

Tot mijn verdriet lijkt dat verleden tijd. De stelling 
religie is teruggebracht tot hooguit een enkel 
plankje. Met een beetje geluk staat daar nog 
wel een Bijbel tussen, maar dan toch niet de 
huwelijkseditie. Na verschillende boekhandels 
te hebben afgelopen, heb ik uiteindelijk mijn 

toevlucht gezocht tot het internet.

Er was 
overigens 

wel een 
flinke hoeveelheid 

‘Bijbels’ op voorraad 
in één van de winkels 
die ik bezocht. Die 
stonden alleen niet op 
het plankje ‘levens-
beschouwing’ (de 
helft van een plankje 
‘psychologie’), maar bij 
de … kookboeken! 
Helaas ging het daarbij niet om geestelijk voedsel…

Ds Wouter Slob
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Het jongerentheaterweekend vond als 
vanouds eind januari weer plaats en 
wel op 25 en 26 januari 2025 in de 

Ontmoetingskerk.
Het was alweer de 28e editie!

Lees een uitgebreid verslag op pag. 6


