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 283 (1,2,3,4,5) 

 
 Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 

 

Allen  Die hemel en aarde gemaakt heeft 
  en trouw is in eeuwigheid 
    

  Die niet loslaat het werk van zijn handen 
 

  God, spreek uw woord  

  over de wereld uit, 
  kom met uw rijk in ons midden. 
 

Allen  Wek geloof in onze harten. 
  Geef ons een oog en een hart  
  voor uw tekenen  
  door alle vreugde en geluk, 
  verdriet en lijden heen. 
 

  Koester de namen die wij gedenken - 
 

Allen  dat wij onze geliefden ingelijst weten  
  in uw licht. Amen. 
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 Psalm 121 
 

  Psalm 93 

 
Alleen de stilte 

 

  Vraag mij niet  
  of er ergens ooit  
  een schuilplaats zal bestaan  
  voor pijn en voor verdriet. 
  Die grillige meander  
 

  van het leven  
  die zich ongevraagd 
  door onze dagen slingert 
  Zelfs als het zonlicht  
  mij omarmt  
  blijft het verlies  
  als een zwijgzame schaduw  
  aan mijn zijde.  
  Soms legt het onverwacht  
  zijn vinger op mijn ziel  
  wanneer een silhouet  
  daar in de menigte  
  jou even weer tot leven roept.  
  Maar waar ik nader ben je niet.  
  En woorden?  
  Ach, zij lopen langs en zeggen  
  weinig.  
  Angstvallig en gehaast,  
  om te ontkomen aan de onmacht. 
 

  Alleen de stilte,  
  de onmetelijke,  
  legt haar erbarmen  
  om me heen.  
  Zij draagt de tijd.  
  En mij.  
  En ieder ogenblik.  
  Als teken van oneindigheid. 
 

 266 (1,2,4) 
 

 Als jouw naam klinkt –  

Michiel de Zeeuw 
   

  Als jouw naam klinkt, 
  zie ik even 
  hoe je liep en wat je zei, 
  wat er altijd is gebleven 
  van jouw leven diep in mij. 
 

  Als jouw naam klinkt, 
  stroomt er water 
  uit mijn ogen, door mijn ziel. 
  Onze dromen, plan voor later, 
  tijd die in het water viel. 

  



 

  Nu jouw naam klinkt, 
  komt tot leven 
  hoe je mij hebt meegemaakt, 
  mee geschapen, weggegeven, 
  mijn bestaan hebt aangeraakt. 
 

  Nu jouw naam klinkt, 
  wacht ik onder 
  onze levens eens een hand. 
  Ook al voelt nu alles zonder, 
  God brengt ons weer in verband. 
 

 Koester de namen 
 

 367e 
 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 
  

  God zij voor ons 
 

Allen  Om ons de weg te wijzen 
 

  God zij naast ons 
 

Allen  Om ons te leiden waar wij ook mogen  
  gaan 
 

  God zij achter ons 
 

Allen  Om te verhoeden dat het kwaad ons  
  overvalt 
 

  God zij onder ons 
 

Allen  Om ons op te vangen als wij vallen 
 

  God zij in ons 
 

Allen  Om ons te troosten bij verdriet en  
  gemis 
 

  God zij om ons heen 
 

Allen  Om ons te behoeden in alle duisternis 
 

  Eeuwige, zegen ons, en doe uw  
  aanschijn over ons lichten 
 

Allen  Eeuwige, laat uw aangezicht over ons  
  opgaan en geef ons vrede 
 

 

 

 

Koes – ter      de         na  – men       die         wij      hier      ge  – den  -  ken 

 dat       zij      ge – bor – gen      zijn         in       uw        ge   –   na   -   de 

in  –  ge  –  lijst      in      licht    bij        U       en       bij      ons 


