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Oud.:  Keren wij ons stil tot God 
De gemeente gaat staan – 
Stilte - aansteken van de tafelkaarsen  
 
Zingen:  Psalm 149 1, 2, 3  
 

 
Oud.: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft 
   die trouw blijft tot in eeuwigheid 
Oud.: die niet loslaat het werk van Zijn handen  

 

Oud.: God, onze Vader, wij keken ernaar uit,  
 naar dit feest, naar dit grote feest, 
 waarop we vieren dat U op aarde wilde komen, 
 bij ons wilde zijn. 
 Wees hier aanwezig en wijs ons de weg  

naar een wereld zoals U die bedoeld hebt.  
Wijs ons de weg naar  
VREDE 

 

Zingen: Psalm 85 1, 2 

 

Zingen: Lied 150 a  1, 2, 3, 4 

 

Projectlied Advent 2024: Naar Betlehem  
(m: Nu zijt wellekome, t: Hendrik Jan Bosman) 
 
25 december: de wijzen 
Wijzen uit het oosten komen van heel ver, 
Een koning is geboren, dat zei een ster.   
Maar die nieuwe koning woont niet in een groot paleis, 
want zijn wiegje staat bij gewone mensen thuis, 
in Betlehem. 
 
 
 
 
 

 
 

Refrein: Betlehem: dat stadje, ook al is het klein,  
is waar wij deze weken op weg naar zijn. 
Daar zien wij een herder, die de vrede 
brengen zal, vinden wij een koning, 
geboren in een stal.  
Ga met ons mee  

Jesaja 52: 7 – 10 

Zingen: Psalm 108: 1, 2 

 Johannes 1: 1 – 14 

Zingen: Lied 527 1, 2, 3, 4, 5 

Zingen:  Lied 916: 1, 2, 3 

Onze Vader in de hemel,  
laat Uw naam geheiligd worden,  
laat Uw koninkrijk komen, 
laat Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven  
wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. Want aan U behoort het 
koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid. 
Amen. 

  

Zingen: Lied 146 c: 1,3,5,7 
Alles wat adem heeft love de Here

gevolgd door driemaal gezongen Amen 

 


